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“ De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...)  
In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan 

herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen  in ons adressenbestand.
Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens  uit ons adressenbe-

stand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@donbosco.be “

	
  
Voor	
  wie	
  de	
  Takel	
  in	
  functie	
  van	
  de	
  jongeren	
  en	
  hun	
  gezin	
  financieel	
  wilt	
  
ondersteunen,	
  kunt	
  u	
  een	
  bijdrage	
  storten	
  op	
  volgende	
  rekeningen:	
  
	
  

Indien	
  meer	
  dan	
  €40/jaar	
  en	
  graag	
  fiscaal	
  attest	
  gewenst,	
  op	
  
BE80	
  7370	
  4480	
  7777,	
  Jeugdhulp	
  Don	
  Bosco	
  Vlaanderen	
  vzw,	
  Waaistraat	
  6,	
  Eeklo	
  
Met	
  vermelding	
  ‘gift	
  voor	
  de	
  Takel	
  Oostende,	
  graag	
  fiscaal	
  attest’	
  

NOOT:	
  giften	
  boven	
  €	
  40	
  van	
  2020	
  geven	
  recht	
  op	
  60%	
  belastingvermindering!!!	
  
Tot	
  voor	
  kort	
  was	
  dit	
  45	
  %	
  van	
  de	
  totale	
  gift.	
  	
  
	
  
	
  
’	
  
	
  
	
   	
   	
   	
  

Indien	
  u	
  geen	
  fiscaal	
  attest	
  wenst,	
  mag	
  een	
  vrijblijvende	
  gift	
  op	
  
BE35	
  7390	
  1259	
  4237	
  	
  ,	
  De	
  Takel,	
  Elisabethlaan	
  221,	
  Oostende,	
  
met	
  vermelding	
  ‘gift’	
  	
  

	
  
	
  
	
  

GETUIGENIS VAN LIEVE, VRIJWILLIGER DE TAKEL 

NAAR AANLEIDING VAN 30 JAAR TAKELEN IN OOSTENDE 
	
  
De	
  Takel	
  gelooft	
  
De	
  Takel	
  gelooft	
  in	
  jongeren	
  	
  
De	
  Takel	
  gelooft	
  in	
  gezinnen	
  
De	
  Takel	
  gelooft	
  in	
  eigen	
  kunnen	
  
	
  

De	
  Takel	
  houdt	
  
De	
  Takel	
  houdt	
  vast	
  
De	
  Takel	
  houdt	
  van	
  
De	
  Takel	
  houdt	
  vol	
  
	
  

De	
  Takel	
  komt	
  op	
  
De	
  Takel	
  komt	
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  voor	
  jongeren	
  
De	
  Takel	
  komt	
  op	
  voor	
  gezinnen	
  

De	
  Takel	
  komt	
  op	
  tegen	
  onrecht	
  
	
  

De	
  Takel	
  betekent	
  
De	
  Takel	
  betekent	
  een	
  verschil	
  maken	
  
De	
  Takel	
  betekent	
  doorzetten	
  
De	
  Takel	
  betekent	
  bevlogenheid	
  
	
  

De	
  Takel	
  werkt	
  	
  
De	
  Takel	
  werkt	
  bezield	
  
De	
  Takel	
  werkt	
  samen	
  
De	
  Takel	
  werkt	
  door	
  en	
  door	
  

	
  
De	
  Takel	
  verzet	
  

De	
  Takel	
  verzet	
  hard	
  werk	
  
De	
  Takel	
  verzet	
  bergen	
  voor	
  hun	
  jongeren	
  

De	
  Takel	
  verzet	
  hemel	
  en	
  aarde	
  voor	
  hun	
  gezinnen.	
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editoriaal door Kristine

BEHEERST GASTVRIJ  
“Gelieve rekening te houden met de geldende maat-
regelen en social  distancing steeds te respecteren. 
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Gelieve bij uw aankomst geen handen te schudden.”

Beste Takelvrienden, 
herkennen jullie deze woorden? Wij zagen het de voorbije maanden verschij-
nen op affiches die een evenement aankondigden; het prijkte op een poster als 
je het strand naderde; aan de ingang van winkelstraten, op een aankondiging 
van een huwelijksviering, een religieuze viering of een sportevenement in open 
lucht. Misschien zag je het zelfs bij een bezoek aan de Takeldeur! Sommigen 
liepen er niets vermoedend gewoon voorbij. Kinderen en jongeren zijn niet zo 
vatbaar voor dat verdomde virus. Gelukkig. Velen hebben het er eigenlijk wel 
mee gehad. 
In de Takel blijven we zoveel mogelijk goede voorzorgen nemen. Coronaproof, 
heet dat.  Eerlijk toegegeven, het was en is niet altijd een gemakkelijke match 
om onze gastvrijheid te linken aan de beperkende maatregelen van afstand 
bewaren en een bedekt face-to-face contact. 

Niettemin kunnen we in geuren en kleuren vertellen hoe de Takel gedurende 
de ‘grote vakantie’ haar vleugels in verbondenheid en diversiteit verspreidde. 
Ongelooflijk wat de voorbije zomer allemaal coronaproof is op touw gezet door 
de medewerkers van dagcentrum en jeugdhuis De Takel samen!   In deze Ta-
keleditie krijgen jullie alvast een tipje van de sluier mee van al dat moois!
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Wij steken al onze duimen omhoog voor degenen die deze verbondenheid in 
diversiteit mogelijk maakten en wij hopen je te ontmoeten op onze coronaproof 
afhaalpasta-festiviteit  14 november 2020 in Duin en Zee !
De reeds gekochte kaarten voor 21 maart blijven geldig, wel moet je nog per 
mail bevestigen aan dagcentrumdetakel@donbosco.be tussen welke uren je 
de porties komt afhalen; breng je kaarten zeker mee.  Nieuwe bestellingen zijn 
uiteraard ook welkom. We beperken ons tot de keuze spaghetti bolognaise en 
vegetarische pasta.  
Samen pasta smullen zit er niet in, wel voorzien we de mogelijkheid om tijdens 
het afhalen van de bestelde porties iets te nuttigen in de cafetaria.  We willen 
hiermee tegemoetkomen aan de hunker voor ontmoeting.  Let wel: vooraf in-
schrijven wanneer je komt, is de boodschap!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 NOVEMBER ‘20 
 

AFHAALDAG PASTA 
SPAGHETTI BOLOGNAISE 

VEGETARISCHE PASTA 
 

14u - 19u: CAFETARIA OPEN 
 

PER TIJDSBLOK VAN EEN UUR 
 

KOSTPRIJS PER 
PORTIE 

KAARTEN TE KOOP  
IN DE TAKEL   

OF BEVESTIGEN 
PER MAIL 

DUIN EN ZEE 
 

Fortstraat 128 te Oostende 

Parking voor Hangtime 

VOORAF INSCHRIJVEN 
dagcentrumdetakel@donbosco.be 

 

Activiteit ten 
voordele van
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HET JEUGDHUIS MAAKT TERUG EEN OMMEKEER
van ‘bluuf in je kot’ naar ‘gasten, kom uut je kot’!
Jeugdhuiswerker Hoan omschrijft als volgt:
Na 21 dagen komen eieren uit. Eén voor één roepen kui-
kentjes elkaar met veel enthousiasme om hun ei te breken 
en naar buiten te gaan. Dan beginnen ze een nieuw leven 
te ontdekken. 
Zo hebben jongeren van het jeugdhuis ook een tijdje in hun 
kot vastgezeten omwille van de uitbraak van het coronavirus. 
Na drie maanden thuis zitten, weten zij niet meer waar naar 
toe. Ze zijn de kluts kwijt.  Na verloop van tijd halen ze elkaar 
uit hun kot.De moeizame start in juni met voorinschrijving om 
te komen, krijgt een positieve wending als we beslissen om 
jongeren terug ‘vrijer’ te laten komen en een registratie per 
bubbel van 50 bij te houden.  Jongeren hebben deze adem-
ruimte nodig. Drank en voedsel verkopen kunnen we nog 
niet, zodat de jongeren zich mogen verplaatsen in de instuif.
De Takel werkte met twee grote bruisende bubbels, 

neen geen champagne, wel een bubbel voor de binnen- en 
een bubbel voor buitenactiviteiten. Beiden creëerden tal van 
kansen tijdens de zomermaanden die verbindend werkten 
in diversiteit.
Het jeugdhuis verwelkomde dagelijks terug heel wat leden 
bij zowel de ingerichte buitenhuis activiteiten alsook in de 
vrije instuif zelf. Met hun glimlach en jong geweld brengen zij 
leven in de brouwerij! 
Het project Veerkracht gaf financiële armslag om mede met 
twee extra betaalde krachten Hoan en Chelsey een uitge-
breid coronaproof activiteitenaanbod uit te werken in sa-
menspraak met de jongeren!  Het waren vooral activiteiten 
in open lucht waar jongeren doorgaans minder kans toe 
krijgen.  Een greep uit het aanbod: surfen, paardrijden, op 
kamp gaan, raften, speurtocht in domein van Walraversijde, 
fietstocht, bosspel, met gocarts rijden, kanovaren, daguistap 
naar Gent, death ride… Op de middenbladzijden getuigen 
foto’s van het spetterend succes!              
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Naast spel en sport hebben we aandacht voor de begeleiding van de jongeren om hun dagelijks 
leven vorm te geven: samen een (studenten)job zoeken, raad geven bij studiekeuze, samen een 
sportprogramma opstellen, brieven helpen ontcijferen en schrijven, stilstaan bij levensvragen ….
Proficiat aan de volharders!

Als start van de vakantie sluiten we voor onze ‘afge-
studeerden’ het schooljaar af met een proclamatie. 
Schepen Bart Plasschaert overhandigt de diploma’s 
met voor elk een persoonlijke noot!  Proficiat aan de 
studenten die het in deze moeilijke omstandigheden 
toch hebben gehaald!!!! Sommige jongeren wilden in 
de vakantie een centje bijverdienen en lieten zich door 
een begeleider bijstaan voor het opstellen van een CV 

en konden aan de slag voor een vakantiejob. 
Daarnaast behaalden deze zomer een tiental van onze jongeren hun rijbewijs: gefeliciteerd!  Ver-
schillenden werden voor het examen  begeleid door een jeugdhuiswerker.  
Buurtacties 
Naast het eigen lief en leed, willen we de jongeren ook hun focus leren richten op de medemens. 
Samen met de jongeren willen we onze diensten aanbieden bij de buren.  We zijn bereid klusjes 
uit te voeren zoals bijvoorbeeld auto’s en fietsen wassen, onkruid wieden of boodschappen doen.  
Met spelen ook met de gedachte om ouderen in een bejaardentehuis te bezoeken en voor hen 
taarten te bakken.
Alles begint met een oproep, een droom en een inspiratie. Laat jongeren niet los. Spreek  hen aan.  
Roep hen op want ze zijn tot veel in staat.
Chelsey getuigt over de kracht van generatieveerkracht 
Grensverleggende ‘nieuwe’ activiteiten haalden de jongeren 
niet alleen uit hun kot maar deden hen groeien en bloeien 
als mens. We kunnen trots zeggen dat we een mooie zomer 
beleefd hebben. Graag sta ik even stil bij het overweldigend 
succes van het paardrijden. Paardrijden is mijn passie en 
tegen alle verwachtingen in slaagde ik er meermaals in jon-
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geren in groepjes van vijf te motiveren voor het toch wel uitda-
gende avontuur: tieners, pubers, jongvolwassenen, jongens 
en meisjes. De wat onderge-sneeuwde meisjeswerking, kreeg 
hiermee deze zomer zelfs weer vorm.
We kunnen spreken van een echte succeservaring en enthou-
siasme alom! Paardrijden is eigenlijk sporten en ontspannen 
tegelijk. Want het doorbrengen van tijd met paarden werkt 
voor de meeste mensen heel heilzaam voor de geest. Als je niet lekker in je vel zit kan het helpen 
om gewoon even samen te zijn met een dier. Een ontspannen ritje door de natuur of gewoon het 
schoonmaken van de stal en het knuffelen met het dier kan je hoofd op andere gedachten brengen 
en je even laten afdwalen van de dagelijkse sleur.  Met paardrijden train je niet enkel je spieren 
maar werk je ook aan je zelfvertrouwen, ontspanning en weerstand! “
De jongeren hebben dit super gedaan, een dikke pluim voor hen!
Onvergetelijke kampavonturen

Op kamp gaan, is geen vanzelfsprekendheid voor de jonge-
ren die naar de Takel komen: onbekend maakt onbemind! 
Het kostte de begeleiders bergen werk om ze te motiveren, 
met vallen en opstaan. We blikken terug op twee geslaagde 
kampen in augustus.
Een eerste kamp in Assel met de 12-tot 16-jarigen. Spet-
terende herinneringen houden we over aan legendarische 
waterspelen, een spannend nachtspel, het touwenparcours 

bij Apenheul, sporten en speurneuzen in de buurt, het kampvuur…

Het laatste weekend van augustus zijn Biju en Chelsey met het jongerenteam naar de Arden-
nen geweest. Dit was tevens een mooi avontuur. Door goed samen te werken als team zijn we 
erin geslaagd om de verschillende activiteiteten tot een goed einde te brengen. We hebben sa-
men gekookt, boswandelingen ge-
maakt, gaan kajakken, uitzichten 
gaan bekijken, gezelschap spellen 
gespeeld, leuke babbels gehad, 
elkaar beter leren kennen op een 
andere manier,…
Hierin is niet alleen de band tussen 
onze jongeren versterkt maar ook 
de vertrouwensband met de bege-
leiders.
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Takelweetjes uit het dagcentrum 
De voorbije zomermaanden en de start van het schooljaar houden de mede-
werkers in de ban. De rode draad doorheen het verhaal is veel ontspanning en 
de vele inspanningen die hiermee gepaard gaan! Veerkrachtig!
De zomer startte en eindigde met een meerdaagse uitstap.

Zomerkamp 2020; kampioen zijn is plezant! 
De maand juli was nauwelijks gestart of het dagcentrum kon tijdens de zo-

mermaanden best een voetje plaatsen naast de 
bijna dagelijkse herhaling van VRT1. 
Onder het geciteerde motto vertrokken de kam-
pioenen goed gemutst en uitgewuifd door de 
trouwe supporters van de Takel naar Assel op de 
Hoge Veluwe in de pro-
vincie Gelderland van 
Nederland. Lina, Peter 
en Sofean lieten zich 
bijstaan door Wiese, 
alias Bieke: vriend van 
groot en klein! Onze 
super-kok Jan en Els 
als Pascalleke waren al 
vroeger geland en als 
bezig bijtjes bereidden 
zij de spaghetti voor 

het avondmaal. Jos Claes was als Boma dé suprise: 
de ambiance was verzekerd! De toon van een super geslaagd kamp en een 
gezellige zomer was hiermee gezet! 

Kathy is in blije verwachting en draagt tijde-
lijk haar fakkel over aan Anne: veel succes 
aan alle drie!
De zomeractiviteiten werden door jongeren en bege-
leiders gesmaakt. Ook het dagcentrum genoot mee 
van het project Generatieveerkracht.
Naast de mooie Takelmomenten en zalige strandbe-
zoeken, tekenen we grootse activiteiten op zoals twee 
dagen beachgames, Walraversijde, een fietsmeer-
daagse, dagtochten, een daguitstap naar Brugge,  …
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Driedaagse gezinsvakantie in Houffalize
Alle gezinnen in begeleiding waren van de partij (!) Met een volgeladen  au-

tocar met aa hangwa-
gen, de volgestouw-
de Takel-minibus en 
een personenwagen 
vertrokken we in de 

laatste week van augustus naar  
het vakantiecentrum Vayamundo in 
Houffalize.  

De prachtrealisatie van deze gezinsedi-
te werd grotendeels mogelijk gemaakt 
door de financiële ondersteuning van 
Medios en het project Ontdekkings-
troef. Bedankt!!! Extra activiteiten voor 
onze groep uit Oostende in aanbieding 
waren: tokkelbaan, death ride, via fer-
rata en een Kicker vivant.
Elk gezin kreeg een eigen appartement 
en we kregen een zaal ter beschikking 
voor coronaproof ontmoetingen.  De 
eerste avond verwenden Elke en Stijn 
ons met een familiequiz!!!
Het waren dagen van tijd nemen voor 
elkaar en de verscheidenheid van ge-
zin, herkomst en buurt als weldoende 
lucht inademen. Wandelend en spe-

lend langs kabbelend water en ruisend bos,  verwonderd staan, want je bent 
deel van het grote geheel. Familie en vrienden: dichtbij houden wie je dichtbij 
wil houden, zorgdragen voor je naasten, je vrienden. Koesteren van je broer en 



zus, je vader en moeder, je man of vrouw, je kinderen en je ouders…

Het dagcentrum eindigde de vakantie 
zoals ze begonnen was, nu in de groe-
ne lucht van de Ardennen.  Met het ver-
schil dat we onverwachts bij aankomst 
in de Takel samen toastten op de start 
van een nieuw schooljaar! Veel succes 
allen!

Stadstuin omgetoverd tot een waar speelparadijs 
Als kers op de taart kreeg de Takeltuin 3 nieuwe speeltuigen bij. Zeg zelf, een 
spelpaneel vier-op-een-rij, een dynamisch draaitoestel en een streetworkout 
(draaibalken) zijn toch een fantastische aanwinst! Zij prikkelen de jongeren nog 
tot meer beweging om zo het stripverhaal, het avontuurlijke leesboek en de 
huistaak even terzijde te leggen.
Dankzij de daadwerkelijke steun van de Oostendse firma Oracdecor kreeg onze 
tuin een verbeterd elan! Oracdecor staat onder leiding van manager Yves Tail-
lieu wie de nieuwe toestellen officieel kwam inzegenen! De begeleiders waren 
er als de kippen bij om te zien hoe dit alles zijn plaats kreeg. Natuurlijk volgde 

applaus bij het knippen van het erelint. Bewegen doet 
leven, zeker in deze coronatijd! Namens alle kinderen 
hartelijk dank!!!

12>



13 <

Nieuwtjes uit de salesiaanse gemeenschap   
De vakantiemaanden juli en augustus 
zijn voor de medebroeders druk en 
goed gevuld. Omdat naast het dag-
centrum ook het jeugdhuis hun wer-
king hebben hervat, is er weer heel 
wat beweging in en rond De Takel. 
Gelukkig krijgt de gemeenschap én 
het jeugdhuis tot halfweg september 
versterking van een jonge medebroeder: Cirillo de Deus. Hij studeert in Rome 
en komt voor de vakantieperiode naar Oostende. Hij is er geen onbekende 
omdat hij vroeger hier al verbleef.
Stan blijft na zijn rugoperatie wat op de sukkel. Hopelijk brengt een reeks kine-
oefeningen vanaf augustus wat verlichting. 
Op 13 juli trekken enkele medebroeders naar het Antwerpse om er de sale-
siaanse gemeenschap in Wilrijk te bezoeken; ook maken ze kennis  met het 
begeleidingstehuis in Vremde en het dagcentrum in Lier. 
Enkele dagen later brengen enkele Vietnamese familieleden onder leiding van 
Hoan een bezoek aan de mooie plekjes die Oostende rijk is. 

Op 21 juli kan Jos’ afscheid van de 
zusters Clarissen in de Takel in dan 
nog ‘een bubbel van vijftien. De Takel 
is voor hen vertrouwd terrein, zoals 
ook hun ‘Zonnelied’ voor ons geen 
onbekend gebied is. Een lekkere 
maaltijd met ludieke intermezzo’s zor-
gen voor een deugddoend samenzijn.

Biju en Cirilo samen met Kristine en haar man Johan beleven met vijf jongeren 
een inspirerend Young Spirit kamp in de voor ons intussen welbekende kamp-
plaats het Don Boscocen-
trum te Assel (NL).
Een speciale vermelding 
waard: 6 augustus: Hoan 
is geslaagd voor zijn rij-
examen. Een extra chauf-
feur voor al die exclusieve 
jeugdhuis-activiteiten is ze-
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ker welkom!
Halfweg augustus is het grote 
moment aangebroken: na en-
kele dagen van inpakken en 
verhuizen, verlaat Jos Ste-
vens gepakt en gezakt Oos-
tende en wordt hij in St-Denijs 
Westrem verwelkomd door 
zijn nieuwe medebroeders. 
Een omgekeerde beweging vindt plaats met Mark Tips als de nieuwe directeur 
van de salesiaanse gemeenschap in Oostende: hij brengt zijn hebben en hou-
den van Gent over. Alles dient weer een nieuw plaatsje te krijgen. Na zijn af-
scheid in Sint-Denijs-Westrem kan Mark op 15 augustus zelf zijn intrek nemen 
in zijn bureel en zijn kamer. Welkom Mark!
Nu is het nog wachten op Pedro Ayala - nog steeds in lockdown in zijn thuisland 

Mexico -  om de gemeenschap te vervolledi-
gen. 
Heel belangrijk nieuws voor de Takel:  sedert 
eind augustus is het huis naast de deur op 
de Elisabethlaan 227 te Oostende volledig 
ter beschikking voor de verdere uitbouw van 
de jeugdhuiswerking! De leden van het jon-
gerenteam en de DenkTakel kregen al een 
eerste rondleiding en gaven bijkomende in-
spiratie. Later hierover meer!
We starten het nieuwe werkjaar in Oostende 
met voorlopig een lege plaats van Pedro en 
de terugkeer van Cirilo naar Rome maar we 

zijn vol goede hoop!   De mooie herinneringen bewarend in geest en hart zoals 
bij de vele kampvuren die we deze zomer konden aanschouwen.
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Zeedijk 290-330 - B-8400 Oostende
Tel: 078 156 100

TRAITEUR 

JAN WYDOOGHE

0479 90 10 19 
info@chefonthemove.be 
www.chefonthemove.be

TRAITEUR 

JAN WYDOOGHE

0479 90 10 19 
info@chefonthemove.be 
www.chefonthemove.be

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE 
T: +32 (0)59 50 50 83

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE 
T: +32 (0)59 50 50 83

Dagcentrum krijgt deze zomer nieuwe 
speeltoestellen in de tuin!   

Met de lockdown is meer dan ooit  
gebleken hoe belangrijk het is dat  

kinderen kunnen spelen: hartelijk dank  
voor deze financiële injectie!



Therapeuten voor jongeren 
Oostende 

 
 
 
 
 

 
Laagdrempelige psycho-

therapeutische begeleiding  
voor jongeren 

– anoniem – onmiddellijk –
kortdurend – gratis 

 
Meer info : www.tejo.be 
Kaaistraat 11 Oostende 


