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En	
  we	
  dromen	
  verder…     	
  
Samen met jongeren van de Takel in 

2021 op wandeltocht naar Turijn!  

In	
  de	
  volgende	
  edities	
  krijgen	
  jullie	
  updates	
  
van	
  de	
  uitwerking	
  van	
  deze	
  plannen!	
  

	
  

	
  	
  

Voor	
  wie	
  de	
  Takel	
  wilt	
  ondersteunen,	
  kunt	
  u	
  
een	
  bijdrage	
  storten	
  op	
  volgende	
  rekeningen:	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
Indien	
  fiscaal	
  attest	
  gewenst,	
  een	
  gift	
  vanaf	
  €40	
  /	
  jaar,	
  
BE80	
  7370	
  4480	
  7777,	
  Jeugdhulp	
  Don	
  Bosco	
  Vlaanderen	
  vzw,	
  Waaistraat	
  6,	
  
Eeklo.	
  Met	
  vermelding	
  ‘gift	
  voor	
  de	
  Takel	
  Oostende,	
  graag	
  fiscaal	
  attest’	
  
	
   	
   	
   	
  
Indien	
  u	
  geen	
  fiscaal	
  attest	
  wenst,	
  mag	
  een	
  vrijblijvende	
  gift	
  op	
  
BE35	
  7390	
  1259	
  4237,	
  De	
  Takel	
  Elisabethlaan	
  221	
  Oostende,	
  met	
  vermelding	
  ‘gift	
  ‘	
  
	
  

	
  

  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

De	
  Takel	
  houdt	
  uw	
  persoonsgegevens	
  bij	
  in	
  functie	
  van	
  hun	
  activiteiten	
  (zoals	
  het	
  tijdschrift,	
  uitnodigingen,...)In	
  
opvolging	
  van	
  de	
  nieuwe	
  Europese	
  privacywet	
  (GDPR)	
  die	
  op	
  25	
  mei	
  2018	
  in	
  voege	
  ging,	
  willen	
  we	
  je	
  eraan	
  

herinneren	
  dat	
  je	
  contactgegevens	
  zijn	
  opgenomen	
  in	
  ons	
  adressenbestand.	
  
Indien	
  u	
  dit	
  niet	
  langer	
  wenst,	
  dan	
  kunt	
  u	
  ons	
  dat	
  altijd	
  laten	
  weten	
  zodat	
  we	
  uw	
  gegevens	
  uit	
  ons	
  adressen-­‐

bestandkunnen	
  verwijderen.	
  Dat	
  kan	
  op	
  het	
  volgend	
  mailadres:	
  dagcentrumdetakel@donbosco.be	
  	
  

	
  

	
  

Het jeugdhuis breidt uit!   
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  vele	
  jaren	
  ervaren	
  we	
  de	
  nood	
  aan	
  meer	
  ruimte	
  voor	
  de	
  jongeren	
  die	
  het	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  jeugdhuis	
  bezoeken.	
  	
  Het	
  is	
  een	
  lastige	
  zoektocht	
  geworden	
  maar	
  met	
  succes.	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Dankzij	
  de	
  Salesiaanse	
  congregatie	
  komt	
  er	
  eindelijk	
  een	
  lichtpunt.	
  	
  	
  

De	
  aankoop	
  van	
  het	
  woonhuis	
  naast	
  de	
  Takel	
  wordt	
  deze	
  zomer	
  een	
  feit!	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nog	
  even	
  geduld	
  en	
  we	
  kunnen	
  er	
  samen	
  met	
  de	
  jongeren	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  onze	
  dromen	
  waarmaken!	
  	
  

En	
  we	
  dromen	
  verder…     	
  
Samen met jongeren van de Takel in 

2021 op wandeltocht naar Turijn!  

In	
  de	
  volgende	
  edities	
  krijgen	
  jullie	
  updates	
  
van	
  de	
  uitwerking	
  van	
  deze	
  plannen!	
  

	
  

	
  	
  

Voor	
  wie	
  de	
  Takel	
  wilt	
  ondersteunen,	
  kunt	
  u	
  
een	
  bijdrage	
  storten	
  op	
  volgende	
  rekeningen:	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
Indien	
  fiscaal	
  attest	
  gewenst,	
  een	
  gift	
  vanaf	
  €40	
  /	
  jaar,	
  
BE80	
  7370	
  4480	
  7777,	
  Jeugdhulp	
  Don	
  Bosco	
  Vlaanderen	
  vzw,	
  Waaistraat	
  6,	
  
Eeklo.	
  Met	
  vermelding	
  ‘gift	
  voor	
  de	
  Takel	
  Oostende,	
  graag	
  fiscaal	
  attest’	
  
	
   	
   	
   	
  
Indien	
  u	
  geen	
  fiscaal	
  attest	
  wenst,	
  mag	
  een	
  vrijblijvende	
  gift	
  op	
  
BE35	
  7390	
  1259	
  4237,	
  De	
  Takel	
  Elisabethlaan	
  221	
  Oostende,	
  met	
  vermelding	
  ‘gift	
  ‘	
  
	
  

	
  

  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

De	
  Takel	
  houdt	
  uw	
  persoonsgegevens	
  bij	
  in	
  functie	
  van	
  hun	
  activiteiten	
  (zoals	
  het	
  tijdschrift,	
  uitnodigingen,...)In	
  
opvolging	
  van	
  de	
  nieuwe	
  Europese	
  privacywet	
  (GDPR)	
  die	
  op	
  25	
  mei	
  2018	
  in	
  voege	
  ging,	
  willen	
  we	
  je	
  eraan	
  

herinneren	
  dat	
  je	
  contactgegevens	
  zijn	
  opgenomen	
  in	
  ons	
  adressenbestand.	
  
Indien	
  u	
  dit	
  niet	
  langer	
  wenst,	
  dan	
  kunt	
  u	
  ons	
  dat	
  altijd	
  laten	
  weten	
  zodat	
  we	
  uw	
  gegevens	
  uit	
  ons	
  adressen-­‐

bestandkunnen	
  verwijderen.	
  Dat	
  kan	
  op	
  het	
  volgend	
  mailadres:	
  dagcentrumdetakel@donbosco.be	
  	
  

	
  

	
  

Het jeugdhuis breidt uit!   
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Al	
  vele	
  jaren	
  ervaren	
  we	
  de	
  nood	
  aan	
  meer	
  ruimte	
  voor	
  de	
  jongeren	
  die	
  het	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  jeugdhuis	
  bezoeken.	
  	
  Het	
  is	
  een	
  lastige	
  zoektocht	
  geworden	
  maar	
  met	
  succes.	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Dankzij	
  de	
  Salesiaanse	
  congregatie	
  komt	
  er	
  eindelijk	
  een	
  lichtpunt.	
  	
  	
  

De	
  aankoop	
  van	
  het	
  woonhuis	
  naast	
  de	
  Takel	
  wordt	
  deze	
  zomer	
  een	
  feit!	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nog	
  even	
  geduld	
  en	
  we	
  kunnen	
  er	
  samen	
  met	
  de	
  jongeren	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  onze	
  dromen	
  waarmaken!	
  	
  

“ De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...)  
In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan 

herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen  in ons adressenbestand.
Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens  uit ons adressenbe-

stand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@donbosco.be “



3 <

editoriaal door Kristine

Vanuit onze Takel-bubbel  
naar het nieuwe normaal in de Takel  
Terwijl ik deze regels schrijf, hou ik even halt. Het TV-journaal staat op. Mevr. 
Erika Vlieghe licht een aantal besluiten van de Nationale Veiligheidsraad toe. 
Er mag al meer, maar niets is nog hetzelfde. 
Oh ja, sommigen volgen reeds les op school, van 
een halve dag tot meerdere. Anderen mogen bij-
na starten, nog anderen moeten wachten tot na 
de vakantie.  
Het jeugdhuis kan begin juni voorzichtig starten 
met studiemomenten per vier en met een vrije in-
stuif (zonder barwerking) in allemaal aparte bub-
bels van acht jongeren. De ‘bubbels’ mogen lang-
zaamaan uitbreiden.  Groot nieuws: vanaf 15 juni 
mogen we naar Nederland. Dat betekent groen 
licht voor ons zomerkamp naar Assel begin juli! 
En verder: op 1 juli mogen we weer gaan zwemmen, mogen we ons organise-
ren per 50 jongeren, kunnen we naar een pretpark gaan enz. 
En toch … is alles zo anders dan voor de krokusvakantie, ook in de Takel. De 
Takel is tijdens de lockdown niet gesloten geweest.  Alle dagen stonden we 
paraat om enkele jongeren op te vangen, allemaal onder strikte voorwaarden.  
We dienden maar liefst vijf keer van strategie te veranderen.
Maar we hielden vol en vooral: we haalden het! In het jeugdhuis en het dagcen-
trum verwelkomen we weer al onze jongeren.
Wij beginnen aan een nieuw normaal met enkele gouden regels, zoals onze 
minister ze noemt: handen wassen, geen handen of kus geven, activiteiten 
zoveel mogelijk buiten plannen, PC-klavieren en biljartstokken ontsmetten, met 
plexiglas plaatsen afgrenzen, de begeleiders en volwassen bezoekers dragen 
een mondmasker. We houden ons nog aan vaste bubbels, maar met meer 
flexibiliteit. Het wordt weer normaal zeggen ze ! 
We zijn al blij met dit nieuwe normaal. Wat waren wij met een leeg strand, 
gesloten scholen, een lerares of meester achter een computerscherm, het  ont-
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breken van vrienden, het verbod om tikkertje te spelen, te voetballen en te 
ravotten op de pleintjes, een jeugdhuiswerker zonder jongeren, een vrije instuif 
op slot?  

Het leven na corona wordt nooit meer ‘zoals vroeger’, dat vertellen onze politici 
en virologen. Er is en zal wellicht nog meer ‘anders zijn’ dan wat de gouden 
regels voorhouden.  
Tijdens de voorbije maanden bleven de begeleiders en vrijwilligers willens nil-
lens doorgaan.
Wie noemt zich immers begeleider van 
de Takel zonder oog en oor te hebben 
voor jongeren en hun context? Was het 
niet in levende lijve, dan maar op face-
book, instagram, messenger… met een 
kaartje of via een telefoontje. De echte 
bron van verbondenheid en solidariteit was zichtbaar aanwezig! 
Jongeren en ouders verdwenen deels uit de dagdagelijkse gekende sfeer,
maar de Takel-geest bleef. In tijden van eenzaamheid, verdriet, angst, verve-
ling, kan de liefde, de hartelijkheid en het geloof in de veerkracht van jonge 
mensen, een bron van vrede, vreugde en hoop zijn.

Laten wij er “samen” voor gaan! Onze vriendschap is te kostbaar om ze 
de volgende maanden – misschien bij watertekort – te laten verdrogen. 
Koester ze! Aan iedereen alvast een leuke zomer.



5 <

Takelweetjes uit het dagcentrum 
In de vorige editie van het Takeltje hoorden we het al van ver afkomen… Co-
rona, of ook wel gekend als COVID-19. Maar toch konden we toen nog niet 
inschatten welke grote impact dit zou hebben op ons land, en evenmin het ef-
fect op onze werking.  

Op 12 maart kwam het nieuws dat de scholen 
de lessen moesten opschorten. Dit deed ons al 
snel inzien dat we niet zomaar met een griepje 
te maken hebben. Het eerste idee van enkele 
weken geen school bleek al snel te positief ge-
dacht. Meteen ging iedereen aan de slag om 
volgens de nieuwe richtlijnen (die aanvankelijk 
wel nog eens durfden te wijzigen) een plan uit  
te werken. Door onze groep op te splitsen in da-
gen en ook in ruimten konden we 1 op 1 werken. 
Hierdoor bleven de ‘contactbubbels’ zo klein mo-
gelijk, maar konden we toch ondersteunen waar 
nodig.  En dan het online-hulpverlenen… de 
ouders hadden onze nabijheid nodig en wij de 

hunne. We hebben heel wat voortuingesprekken, deurcontacten en chatses-
sies op onze palmares staan.  In alle eerlijkheid?  Geef ons maar de gewone 
gesprekken, contacten en ontmoetingen terug!

Creatieve-activiteiten in corona-tijden
Met heel wat wandelen, knutselen en fietsen 
kwamen we de dagen vlot door. Ook een dage-
lijkse portie Karrewiet (het kindernieuws van ket-
net) en wat schoolwerk mochten niet ontbreken. 
Edith slaagde er zelfs in om een meeleefdag met 
andere culturen te organiseren “In verbonden-
heid met Mexico”. Onze collega en Salesiaan 
Pedro zit momenteel in lockdown in Mexico.  Hij 
loodste ons virtueel doorheen zijn stad en wist 
onze interessante weetjes te vertellen. Bedankt 
Edith en Pedro voor deze leerrijke ontmoeting!
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Na de paasvakantie brak de periode van pre-teaching aan. Voor alle bege-
leiders en kinderen even serieus wennen. Maar ook dat obstakel konden we 
met de te verwachten hindernissen op de weg, toch de baas. Ondertussen 
beginnen we stapsgewijs ook terug te werken naar iets grotere groepjes, en 
konden eerst twee jongeren terug naar school, nadien waren er dat tien. We 
veranderden terug onze dagopvang naar de uren na schooltijd… Het verlangen 
naar ‘het gewone’ is groot!

Laptops en verrassingspakketten
Omdat we merkten dat er bij de gezinnen 
thuis ook wel serieuze zorgen de kop opsta-
ken (kinderen entertainen, loonverlies, ex-
tra zorgen, …) zochten Kristine en Biju naar 
mogelijkheden om de gezinnen te onder-
steunen. Met financiële steun van de Ko-
ning Boudewijn stichting konden we in het 
paasweekend alle gezinnen in begeleiding 
een paaspakket aanbieden. Hierin zaten 
onder andere enkele recepten met de juiste 
ingrediënten om lekkere gerechtjes op ta-
fel te toveren. Kok Jan Wydhooghe nam de 
recepten voor zijn rekening, waarvoor een 
dikke merci! Na dit succes beslisten we om 
hiermee wekelijks door te gaan tot het laat-
ste weekend van mei. Een kleurplaat of een woordzoeker maakten ook wel 
eens deel uit van het verrassingspakket die wekelijks aan de deur werd ge-
bracht. 
Voor de jongeren die hun schoolwerk niet kunnen maken door gebrek aan PC, 
bezorgden we nieuwe en geüpdatete laptops.
De dankbaarheid van de vele gezinnen was groot en de foto’s van heerlij-
ke gerechtjes werkten zeer motiverend. Dank aan iedereen die hierbij heeft  
bijgedragen. 

Stagiairs in de Takel tijdens lockdown 
In de Takel delen we onze werkplek met stagiairs. Tijdens de lockdown hadden 
we maar liefst de verantwoordelijkheid van vier stagiairs.
Hoe konden we hen zonder echte leefgroep, zonder jongeren, zonder huis-
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bezoeken, zonder activiteiten een leerrijke sta-
geperiode bezorgen en daarbij voldoende onder-
steunen?
We gingen met school en studenten in dialoog.
Het was geen gemakkelijke klus, maar we heb-
ben het gevoel dat we geslaagd zijn in onze op-
dracht en kijken met trots naar de stagiairs die 
zich zo flexibel en toegankelijk hebben aangepast 
aan deze moeilijke leersituatie! Bedankt Maïté, 
Anne, Chelsey en Baptiste!  We duimen voor 
een mooie toekomst waarbij jullie talenten op 
de werkvloer tot hun recht kunnen komen!

We neuzen even in het dagboek van stagiaire Anne :

Hallo iedereen,
Ik ben Anne en ik liep tijdens deze gekke periode 
mijn stage in het dagcentrum. Na slechts twee weken 
moest ik mijn fysieke stage in het dagcentrum al on-
derbreken door de verstrengde corona-maatregelen. 
Gelukkig kon ik De Takel van thuis uit blijven onder-
steunen. Het was even aanpassen maar ondertussen 

ben ik een echte professional in videobellen! Ik leerde heel creatief en flexibel 
omspringen met dingen en stond voor uitdagingen waar ik anders nooit mee te 
maken ging krijgen. Het was dus zeker een enorme leerschool. 
Sinds begin mei kan ik opnieuw naar de Takel gaan en gelukkig kan ik zo mijn 
stage in schoonheid afronden. Het doet me deugd om al die lieve gezichtjes in 
het echt terug te kunnen zien. Om af te sluiten wil ik graag nog even tonen hoe 
wij onze dagen in het dagcentrum opfleuren door kleurrijke mondmaskertjes te 
dragen.  Veel lieve groetjes, Anne 
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COOVID-19- KLANKEN UIT HET JEUGDHUIS
Het leven in het jeugdhuis in tijden van Corona (door Biju)

Wat een beleving: een complete ommekeer! Jeugdhuis De Takel is dicht 
vanwege het coronavirus en lockdown ! Dat doet je toch wat! 

Geen jong geweld meer in de instuif! De muziek staat uit! De drank in de frigo’s 
blijft onaangeroerd! Geen stoere verhalen meer aan de toog! Mijmeringen van 
jongeren blijven achterwege! Het laatste voetbaltornooi in de Barloke werd ge-
speeld op 13 maart! Op zondag geen volk voor de Veiling! De pleintjes liggen 
er verlaten bij… alles blijft akelig stil!!!
Een hele uitdaging komt op ons af als jeugdhuiswerker: hoe slaag je erin om 
het contact met de jongeren te behouden? Hoe bereiken we onze meer dan 
140 leden?
We initieerden verschillende online activiteiten , belden jongeren op, begonnen 
uit pure ellende het jeugdhuis op te ruimen ☺… de nood dwingt ons om allerlei 
sociale media tot het uiterste te gebruiken en we zijn online via allerlei kanalen 
actief bezig om contacten te krijgen en te behouden met veel jongeren . Om 
hen te entertainen “in hun kot”.
We vrezen dat er een groep jongeren onder de radar zal verdwijnen. Ons regis-
tratiesysteem is duidelijk niet waterdicht: telefoonnummers blijken onbestaan-
de, huisnummers kloppen niet altijd, namen zijn onleesbaar… We creëren 
onze eigen zoektocht! Gelukkig geraken we er langzaam maar zeker wegwijs 
uit. We worden meester in het speuren naar jongeren.  We ontmoeten jonge-
ren ‘op afspraak’ onder strikte voorwaarden, we fietsen rond in gans Oostende 
om jongeren aan te sporen de draad met de school op te nemen en toch niet 
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samen te scholen.  We verrasten jongere en gezin met paaseieren en voor de 
moslimgezinnen gaven we een attentie ter gelegenheid van het suikerfeest!  

We beginnen te schrijven…geen evidentie voor een jeugdwerker aan de ba-
sis. Vooreerst werken we ons subsidierapport af voor stad Oostende. Heel be-
langrijk om te bewijzen hoe goed we bezig zijn. We dienen een dossier in bij 
de Vlaamse Overheid voor het krijgen van een ‘hinderpremie’, een dossier ter 
ondersteuning van onze jongeren & gezinnen in nood bij de Koning Boudewijn-
stichting, een dossier over ‘veerkracht voor kwetsbare jongeren’.

We doen dit allemaal met één belangrijk doel voor ogen: we willen tegemoet-
komen aan de maatschappelijke noden van onze jongeren!
Neem nu het rondbrengen van verrassingspakketten. Het kostte ons veel tijd 
en energie voor de praktische organisatie van dit project. Het samenstellen 
van het menu, adressen van de jongeren verzamelen, ophalen van voedsel bij 
een bevriende organisatie, het aankopen van voeding in ‘ Horeca –totaal, het 
klaarzetten van de verrassingspakketten op vrijdagavond en het ronddragen op 
zaterdag voor- en namiddag ... We hebben gedurende 8 zaterdagen minstens 
130 verschillende gezinnen bereikt. Het is een heel concrete manier om nabij 
te zijn en in contact te blijven met de jongeren van het jeugdhuis en met de 
gezinnen van het dagcentrum.
We zetten ook in op studie ondersteuning voor individuele jongeren. We lenen 
laptops en ondersteunen jongeren om online lessen te kunnen volgen, om een 
CV op te stellen, … Kortom: allemaal manieren om concreet met jongeren be-
zig te blijven.
Hoan lanceerde een het idee om zelf mondmaskers te stikken en zie: een schit-
terend resultaat van liefst 100 stuks liggen klaar om onze jongeren eindelijk te-



rug in het jeugdhuis te verwelkomen!  
Tussen de drukte door om het jeugd-
huis clean en corona-vrij te maken 
voor een heropstart in bubbels, gingen 
we samen met de andere jeugdhuizen 
in op de vraag van de Jeugddienst 
Oostende om toezicht te houden in de 
Velodroom zodat skate-liefhebbers er 
terug hun hart konden ophalen.  

Jeugdhuis eindelijk terug open!
Eind mei en begin juni zetten we ons 
met man en macht in om veel de vrije 
instuif van het jeugdhuis in een coro-
navrij-kleed te steken:. o.a. plaatsen 
van schermen met plexiglas tussen 
de pc ’s, poetsen, hygiënische maat-
regelen, het  maken van mondmas-
kers, het schilderen van lokalen.
Op 3 juni opent het jeugdhuis zijn 
deuren en kunnen we weer jongeren 
verwelkomen. We delen de dagen in 
met studiebegeleiding in de voormid-
dag en ’s namiddags en ’s avonds 

met ontspannende activiteiten. Telkens mogen er 8 jongeren voor twee uur 
komen, van 2 tot 4 x per dag.  Het is een wennen voor iedereen.
De heropstart gebeurt met minder tamtam dan wat we gewoon zijn toch met 
een even grote hartelijkheid !  Wat hebben we elkaar gemist!

12>
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Nieuwtjes uit de salesiaanse gemeenschap   
Directeurswissel
De laatste drie jaren lazen jullie in het juni- nummer van het Takeltje telkens dat 
de salesiaanse gemeenschap wijzigingen onderging. Dat is dit jaar weer zo. 
Half augustus zal er weer een directeurswissel zijn. 
Na amper drie jaar in de Takel te wonen en me er goed te voelen, werd ik 
gevraagd om overste te worden van de salesiaanse gemeenschap van Sint- 
Denijs- Westrem. Een gemeenschap die nog sterk verbonden is en goede con-
tacten onderhoudt met de scholen van Don Bosco Sint- Denijs- Westrem en 
Zwijnaarde en met het internaat. De salesianen verzorgen ook de zondagsvie-
ring in hun mooie kapel. En dit gastvrij huis is ook een thuis voor salesiaanse 
medewerkers en vrienden. Genoeg kansen dus om met mensen verbonden te 
blijven en me te blijven inzetten voor anderen. 
In de Takel word ik vervangen door 
Mark Tips. (foto van Mark wanneer hij 
de takel bezocht bij viering 30 j)

Kennismaking 
Mark maakte  in 1974 als jonge sale-
siaan kennis met de toenmalige sec-
tor ‘bijzondere jeugdhulp’ waar hij sta-
ge liep in het jongenstehuis van Don 
Bosco Vremde.
Na zijn priesterwijding en enkele an-
dere opdrachten in het onderwijs werd hij in 1986 directeur van datzelfde jon-
genstehuis en de bijhorende gemeenschap.
Het was de periode van de opstart van de (salesiaanse) dagcentra: o.a. Oos-
tende, Genk, Lier en Halle. In 1991 werd hij voorzitter van de huidige ‘Jeugd-
hulp Don Bosco Vlaanderen’. In dat jaar werd hij ook als gemeenschapsoverste 
benoemd in De Waai te Eeklo. Tevens was hij ook verantwoordelijk voor de 
kleine gemeenschap van Oostende, die toen nog geen zelfstandige gemeen-
schap was. De Takel is hem dus niet vreemd.
Van 2011 tot 2017 werd hij verkozen tot Provinciaal van de salesianen van 
Vlaanderen en Nederland, maar bleef ook gedurende die periode voorzitter 
van de Jeugdhulp en nauw betrokken bij de initiatieven van de jeugdhulp in 
Vlaanderen. De laatste drie jaar was hij overste van de gemeenschap van Sint- 
Denijs- Westrem.
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Beiden hebben wij heel wat tijd van ons salesiaans leven in de jeugdhulp ge-
werkt. Ook ik woonde en werkte vroeger in Vremde, in Eeklo en nu in Oos-
tende. Nu eindig ik mijn engagement in de sector van de Jeugdhulp met een 
dankbaar gevoel omdat ik zoveel jaren me mocht inzetten voor die doelgroep 
van jongeren waarvoor Don Bosco zijn congregatie heeft gesticht. 

Dank
Met veel dankbaarheid denk ik terug 
aan de voorbije drie jaren in De Takel. 
Dit uiterlijk kleine, maar intensieve 
werk met en voor jongeren bleef me 
boeien, bracht me weer heel concreet 
bij de leefwereld en de problemen van 
de jongeren. 
Dank aan de vele mensen die de 
voorbije jaren via hun interesse voor  
het ‘Takeltje’, via bezoeken, giften, 
gebeden, mij, de gemeenschap en 
de personeelsleden en medewerkers 
van de Takel hun waardering en steun 
lieten blijken. 
De goede samenwerking met de pa-
rochies van Oostende, met de zuster-
gemeenschap van de Clarissen, met 
de vele mensen die ik meer van nabij 
mocht ontmoeten of mocht onder-
steunen bij vreugde of verdriet, zullen 
me als goede herinneringen bijblijven.
Het grote verschil met mijn vorige ver-
huis is, dat ik, niet zoals drie jaar gele-
den, de gemeenschap verlaat omdat 
ze opgeheven werd. Hier verlaat ik 
een gemeenschap die nog volop aan uitbreiding werkt, want het huis naast het 
jeugdhuis werd onlangs door onze Salesiaanse provincie aangekocht. De plan-
nen om van dit werk een echt jeugdcentrum te maken liggen klaar.
Het is mijn droom dat de verruiming van dit jeugdwerk een zegen wordt voor 
de toekomst.

Jos Stevens
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Zeedijk 290-330 - B-8400 Oostende
Tel: 078 156 100

TRAITEUR 

JAN WYDOOGHE

0479 90 10 19 
info@chefonthemove.be 
www.chefonthemove.be

TRAITEUR 

JAN WYDOOGHE

0479 90 10 19 
info@chefonthemove.be 
www.chefonthemove.be

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE 
T: +32 (0)59 50 50 83

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE 
T: +32 (0)59 50 50 83

Dagcentrum krijgt deze zomer nieuwe speeltoestellen in de tuin!   
Met de lockdown is meer dan ooit gebleken hoe belangrijk het is dat 
kinderen kunnen spelen: hartelijk dank voor deze financiële injectie!



Therapeuten voor jongeren 
Oostende 

 
 
 
 
 

 
Laagdrempelige psycho-

therapeutische begeleiding  
voor jongeren 

– anoniem – onmiddellijk –
kortdurend – gratis 

 
Meer info : www.tejo.be 
Kaaistraat 11 Oostende 


