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Solidair met cultuur, welzijn en jeugdwerk.
De Vlaamse regering doet het licht uit,
ook in Oostende, ook voor de Takel.

In de vorige editie hadden we het over onze teamdromen:      
dromen voor uitbreiding van het jeugdhuis

De zoektocht naar uitbreiding begint vorm te krijgen. 

 Eerst nog enkele obstakels overwinnen en hopen  
op financiële injecties.

GIFTEN

Voor wie de algemene ‘Takel’ werking in functie van de  
jongeren en hun gezin financieel wilt ondersteunen,  
kunt u een bijdrage storten op volgende rekeningen:

Indien fiscaal attest gewenst, een gift vanaf €40 / jaar, BE80 7370 4480 7777, 
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw, Waaistraat 6, Eeklo
Met vermelding ‘gift voor de Takel Oostende, graag fiscaal attest’

Indien u geen fiscaal attest wenst, mag een vrijblijvende gift op
BE35 7390 1259 4237, De Takel, Elisabethlaan 221, Oostende

Met vermelding ‘gift voor de Takel’
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editoriaal door Kristine

Lentekriebels…  
We kunnen er niet rond heen:
de laatste vier maanden is grilligheid troef. 
De zogenaamde maartse buien en aprilse grillen rukten ons dit jaar bijzonder 
vroeg uit onze winterslaap. Heel even wat winterpret, dan weer warmer dan 
verwacht. We hadden de stormen Ciara, Dennis, Ellen, Francis … die ons met 
man en macht probeerden in de ban te houden. 
Maar dat is het niet alleen.  Een nieuwe epidemie ‘het Coronavirus’  overspoelt 
ons  en verspreidt zich bijna wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 
het dreigingsniveau voor het virus dan ook opgetrokken tot “zeer hoog”. 
Regeringen plaatsen steden en regio’s in afzondering. Quarantaine en afzon-
dering zijn nooit een pretje. Naast de onzekerheid over de eigen gezondheid en 
die van familie en vrienden, dreigt er ook verveling en een gevoel van isolatie, 
afgesloten te worden. Veel zaken dus waarover we ons zorgen kunnen maken. 
Moedertje natuur beproeft ons zwaar …
In eigen land is terecht onvrede over de besparingen. Op 5 maart organiseert het 
Gemeenschappelijk Vakbondsfront voor de Vlaamse non-profitsector een nationale 
stakingsdag. Welzijn, zorg, cultuur, jeugdwerk lopen al jaren op de toppen van de 
tenen, desondanks treft de besparingsgolf hen opnieuw. Uit solidariteit met jonge-
ren & ouders die niet gespaard zullen blijven door de gevolgen van de besparingen, 
trekken we samen met collega-voorzieningen met elf medewerkers van de Takel 
naar Brussel. WE MOETEN HET TIJ LATEN KEREN!  
Alsof deze zorgen nog niet genoeg zijn… Het blijft woelen en dringen  aan de 
grenzen van Europa omwille van de oorlog in Syrië. Zo staat  het leven van 
duizenden vluchtelingen aan de Turkse grens met Griekenland op de helling.
Met de jongeren van het jeugdhuis plannen we om terug mee te stappen in de 

vredeswandeling, wat aange-
zien de gezondheidsmaatrege-
len echter niet kan doorgaan.
Terwijl de takken van planten 
en bomen in de tuin klaar staan 
om te botten, en de paasbloe-
men en de forsythia  hun geel 
kleedje reeds pronken, groeit 
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Vrijwilligers aan het woord  
De Takel zou de Takel niet zijn als er geen vrijwil-
ligers meer zijn. 

We zijn hen allen super dankbaar voor het 
“puur” vrijwilligerswerk! 

Naar aanleiding van  de week van de vrijwilliger be-
gin maart, willen we ze graag eens figuurlijk in de 
bloemetjes zetten! 

Vooreerst hebben we de hardones in het jeugdhuis: Biju, Hoan, Pedro en Cris. 
Daarnaast zijn er de vaste figuren: de ondersteuning van Els in de keuken, van 
Lieve en Gratiana in de studie, van kok Jan voor de kookworkshops, van de 
andere kok Jan voor de spelletjesnamiddag en de pasta-avond, van Frank  en 
Antonio voor de klusjes in huis, van Christine als helpende hand bij activiteiten, 
van de salesiaanse gemeenschap als  hevige supporters bij alles wat in de 
Takel gebeurt, van Kesha of Soad om haren te knippen, van Hugette en Isabel 
voor het nalezen of vertalen van teksten, van de stagiairs in het alledaagse 
reilen en zeilen in de Takel, van Maarten om ons te helpen met de ICT-troubles, 
van de DenkTakel als brein achter onze werking, van Véronique voor voet-
massage, van  het Jongerenteam, van de leden van de Raad van bestuur als 
behoeders van ons reilen en zeilen, van de bakkers Roland, Linda en Jozef 
uit Bentille als drijvende krachten achter de Warmste week en het geven van 
‘bak’sessies, …  

En sowieso kunnen we bij de acties naar buitenuit, altijd op een ploeg helpers 
rekenen die ons wil bijstaan!

de hunker naar dé lente zienderogen.  Aanvankelijk kondigt de lente onze 
jaarlijkse pasta-avond.  We danken nogmaals het Vesaliusinstituut waar we de 
vorige jaren voor dit gebeuren thuis waren, en vinden nu een nieuwe locatie 
voor het gebeuren  in het Sint-Andreasinstituut op de Steensedijk. 
Intussen verplaatsen we onze pasta-avond naar de zomer (datum wordt 
nog bevestigd). De kaarten van 21 maart blijven geldig, best wel nog eens je 
aanwezigheid bevestigen zodat we zicht blijven hebben op het aantal. Voor wie 
er dan niet kan bij zijn en reeds een kaart kocht, kunnen we deze terugbetalen.
Maar hopelijk mogen we velen verwelkomen!
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“Puur” vrijwilligerswerk staat her en der onder druk. Vrijwilliger laat je 
niet kisten. We hebben je meer dan broodnodig! 

Dikke dank voor je zijn, je inzet, je kracht, je volharding

We laten even de stem horen van twee vrijwilligers: Chelsey, stagiaire in het 
dagcentrum én het jeugdhuis - Pedro als nieuwkomer binnen de Salesiaanse 
Gemeenschap in Oostende.

Hallo iedereen,

Mijn naam is Chelsey Dekeyser en ik ben 21 jaar. Ik ben 

geboren en woon in Oostende.  Graag wil ik mijzelf voor-

stellen als  een zelfstandige, jonge,  enthousiaste vrouw die 

graag met jongeren omgaat.

Op dit moment ben ik bezig met de studie graduaat Or-

thopedagogie aan de Hogeschool Vives te Kortijk en wil ik 

het geleerde in de praktijk brengen. Ik ben een sociaal en 

warm persoon.

Ik sta open voor uitdagingen om voldoening te ervaren. 

Mijn droom is om samen met het team van de Takel de 

hulp en ondersteuning te bieden aan jongeren en hun ge-

zin en zo open te bloeien tot een professionele opvoedster/

begeleidster.
	  
Liefs, Chelsey
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Pedro vertelt:  
“Het begon voor mij toen ik 7 of 8 jaar oud  
was:  op een zaterdagnamiddag. Missionaris-
sen Combonianen openden de deuren van hun  
noviciaat. Er was een groot voetbalveld, zo veel  
tuinen en vooral een grote plek om te spelen.  
Om 16u30 liep het vormingshuis vol  met kinde- 
ren van de wijk. Ik was er ook samen met mijn  
oudste zus, we volgden de wekelijkse catechese.   
Ik vertoefde er graag, omdat ik veel tijd kon besteden   
aan  het spelen. Bij de Combonianen hoorden we veel  verhalen over de mis-
sies: missionarissen die bezig zijn in Afrika, Azië, Oceanië. Soms baden we de 
rozenkrans voor deze mensen. 

Ik ben Pedro Ayala - op 27 augustus 1978 geboren in een kleine stad in het 
midden-westen van Mexico: Sahuayo. Ik ben de zevende van negen kinderen 
en vanaf 16 Augustus 1999 ben Ik salesiaan van Don Bosco geworden. Tijdens 
de salesiaanse vormingsjaren,  maakte ik kennis met  missielanden waarin de 
salesianen actief waren: in tehuizen,  projecten voor straatkinderen, scholen, enz. 
De verhalen van missionarissen die ons bezochten, versterkten mijn missiona-
risdroom.

Op 21 juni 2008 werd ik tot priester gewijd: een heel bijzonder moment in mijn 
leven! De eerste drie jaren werkte ik als verantwoordelijke van een jeugdcentrum 
in de tweede grootste stad van Mexico, Guadalajara. Daar heb ik heel mooie er-
varingen meegemaakt samen met de jongeren die dagelijks bij ons aanklopten. 
In deze periode groeide mijn verlangen om naar de missies te gaan zodat wat ik 
in Mexico deed, ook elders kon meemaken. Zo stuurde ik een brief naar de Al-
gemeen Overste van de salesianen met de vraag om naar de missies te kunnen 
gaan. In mijn hoofd had ik door de vele verhalen en foto’s van het grote continent 
het idee om naar Afrika te trekken. Ik kreeg echter de opdracht om mijn dromen 
en missionarisroeping te verwezenlijken in Europa. Dat klonk heel onverwacht 
voor mij, maar toch heb ik JA gezegd.

Vanaf 2011 behoor ik tot de provincie van België-Noord  en Nederland, en in de-
cember 2019 kwam ik hier in Oostende toe.  Dit is zeker een nieuwe stap in mijn 
leven als salesiaan, missionaris en priester. Ik ben heel tevreden en dankbaar 
voor die kansen die ik  hier krijg om de missionarisdroom van Don Bosco te vol-
gen en tot leven te brengen. Dat is ook mijn droom hier in Oostende.”

Mijn droom als 
missionaris
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SPECIALE KLANKEN UIT HET JEUGDHUIS!
Met de jongsten naar Oud-Heverlee in de Krokusvakantie  

o.l.v. Biju, Arnauld en Eveline

Het is al jaren geleden dat we erin slaagden om 
onze gamers te mobiliseren mee op kamp te 
gaan. Deze keer loopt het ronselen van leden 
om deel te nemen aan de driedaagse eveneens 
niet van een leien dakje; het is niet alleen de 
jongeren overtuigen maar ook de ouders!  Maar 
het is gelukt! Ook krijgen we de steun van twee 
jongeren uit het Jongerenteam: zij nemen deels 
de animatie op zich.  We mogen nu terugblikken 
op een meer dan 

geslaagd kamp.  In de bossen van de ‘zoete 
waters’ konden we in levende lijve gamen. 
Ook de zwempartij in Leuven, de gezel-
schapsspelen, de veredelde voetbalmatch 
op de voetbalweide, de kringspelen en het 
inspirerend avondwoordje waren een schot 

in de roos. We 
zijn de Salesianen 
van Oud-Heverlee 
ontzettend dankbaar voor hun grote gastvrijheid 
en de kansen die ze de jongeren gaven een 
eerste kampervaring op te doen! De jongeren 
dromen nu al van een volgend kamp en steken 
anderen aan om er dan ook bij te zijn! 

Aandacht voor gezondheid  

In het voorjaar geven we het startschot in het jeugd-
huis om te werken rond het thema milieu en gezond-
heid. Naast de pizza’s bieden we nu ook regelmatig fruit 
aan en we staan met de jongeren stil bij hun voedings-
gewoonten en hun consumptie van energiedranken.  
In de krokusvakantie stijgt de prijs van het ongezonde 
energiedrankje naar €1, dat zal zeker  het gesprek  
openen ! ☺
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Aandacht voor het milieu met de jongeren in het jeugdhuis
Stagiaire Eveline organiseert enkele leuke competitiespelletjes 
in 4 categorieën: PMD, restafval, papier/karton en sport/gezond-
heid. De jongeren spelen onder meer bottle flip, balletjes gooien 
in de beker, piramide met plastic bekers, vliegtuigje vouwen, 
kaartjeshuis maken, pompen,… Alle gebruikte materialen en/of 
spelletjes zijn gelinkt aan deze categorieën en zo ook aan een 
nieuw thema MILIEU EN GEZONDHEID. Verder in de krokusva-
kantie bekleven we tijdens een estafette-spel de vuilnisbakken 
met het afval dat erin thuishoort. Zo weten de jongeren wat er in welke vuilnisbak 
thuis hoort en stimuleren we hen om te sorteren. We schakelen ook over naar her-
bruikbare bekers, zij vervangen de glazen, die maar al te vaak gebroken worden…
Naast nog meer vormende activiteiten, nemen we ook als team de ecologische 
voetafdruk van het jeugdhuis onder de loep. Zo overwegen we om meer ecolo-
gische poetsproducten te gebruiken, bekijken we hoe we minder afval kunnen 
maken, hoe onze energiefactuur naar beneden kan…

Zaalvoetbalcompetitie De Takel
In de competitie gaat het ons niet voor de wind. We spelen vaak niet slecht 
maar ontbreken net dat tikkeltje geluk om te winnen.  We hebben steeds veel 
plezier in onze wedstrijden en dat  is toch het belangrijkste. We zijn in nog 
steeds in de running voor de beker (8ste finales). Onze loting is loodzwaar want 
we moeten spelen tegen de nummer 4 uit de eerste reeks ZVC De Ganzepoot. 
Wij spelen zelf in de 4de reeks. We zijn niet kansloos en zullen ons vel duur 
verkopen; op een goede collectieve dag kunnen we dit zeker aan.
Een leuk wist-je-dat-je: We zijn de enigste ploeg uit de 4de reeks, zelfs geen 
ploeg meer uit de 3de reeks, die voor de beker mag en kan spelen.

Het ga je goed Indigo en bedankt!  
Welkom terug Freya 
Met het oog op de terugkomst van Freya uit haar 
bevallingsverlof, verlaat Indigo na zeven maanden 
halfweg januari Jeugdhuis De Takel en start ze in  
J e u g d h u i s 
VOCJ De Kim. 
Bedankt voor 
de mooie pe-

riode samen!Het personeelsfeest eind 
januari is als het ware de startschot van 
Freya haar comeback; begeleiding en 
jongeren verwelkomen haar met open 
armen!



Takelweetjes uit het dagcentrum    
Een begeleidster mijmert … 

Daar, in Oostende in de Elisabethlaan 221, daar vind je de Takel.  
In de buurt van het Westerkwartier, een niet te missen schakel.
In het dagcentrum ben je altijd welkom,
hier voel je je niet teveel, minderwaardig of dom.
Wij gaan altijd op zoek naar jouw sterke kant,
hier kan je jezelf zijn en is toegeven dat het je niet altijd lukt, geen schand’.
Samen met de jongeren gaan we ravotten en spelen.
We gaan ook individueel op weg, zodat je je zorgen met ons kan delen. 
Mama’s, papa’s, broers & zussen; oma’s, opa’s en buren, gezinnen groot en klein;
Als we samen op vakantie gaan of kerst vieren, altijd is ‘t een gezellig samenzijn.
Wij als begeleiders laten de deur voor ex-begeleidingen altijd op een kier,
En met een lach, een dankjewel of een lekkernij ☺ doe je ons altijd veel plezier! 

Feesten, onze tweede natuur
Het zijn topmaanden voor feestjes. Eind 
januari het Don Boscofeest. We beleven 
de noveen waarin we stukjes film zagen, 
leren over Don Bosco en met als slot een 
Don Bosco quiz maken. Na de voorberei-
ding is er plaats voor een Don Boscofeest. 
We maken er opnieuw een vriendenfeestje 
van. Veel kinderen en jongeren vinden een 

vriendje om samen feest te vieren. Tijdens 
een takelzoektocht brengt iedereen veel en-
thousiasme tot leven. Na zo’n tocht  smaken 
de pannenkoeken .

Verschillende vriendjes willen graag nog 
eens terugkomen, en dat moet zeker geen 
jaar duren!
In februari en maart zijn er een paar verwel-

kom -en afscheidsfeestjes van stagiairs en kids. En dan hebben we nog verschillende 
verjaardagsfeestjes!  
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Een inleefmoment bij Licht & Liefde
Steven organiseert als stage-opdracht een 
inleefervaring bij blinden en slechtzienden. 
Met de kids bezoeken we het dagcentrum 
van Licht & Liefde ‘XiniX’ (‘k Zie niks), een 
solidariteitsproject  van, voor en met blinde 
en slechtziende mensen. We worden onder-
gedompeld in de leefwereld van blinden en slechtzienden. Zo spelen we geblinddoekt spel-
letjes met een bal waar een belletje inzit, zoals torbal (blindensport), we moeten zeer goed 
luisteren om te weten waar de bal was, zodat we hem kunnen pakken. We zetten ook ver-
schillende brillen op zodat we konden ervaren hoe het is om slechtziend te zijn. Nadien wordt 
het nog spannender, want we moeten onze weg zoeken in een pikdonkere ruimte, waar een 
park is nagemaakt. We zoeken onze weg doorheen het park, een heuse uitdaging! Als slot 
krijgen we nog verschillende tips hoe je het best kan omgaan met blinden en slechtzienden. 
Enkele reacties van onze jongeren:
“Ik dacht eerst dat een blindengeleide hond een hond is die blind is, maar nu weet ik dat deze 
hond blinden en slechtzienden helpt om hen te verplaatsen.”
“Ik vind het zeer leuk en leerrijk, eerst was ik wat bang in de donkere ruimte, maar toch heb 
ik de uitgang gevonden.”
“Als je niet kan zien moet je veel meer luisteren en voelen, zo beleef je alles anders”  
Bedankt mensen van Xinix en Steven! 
MP-activiteit : de militaire politie, onze gids
In de krokusvakantie mogen we weer even 
mee genieten van het leven van de militaire 
politie. De dag begint in Westende, waar we 
door de duinen moeten lopen met een bran-
card naar de kazerne in Lombardsijde. 
Eénmaal aangekomen in de kazerne begint 
onze zoektocht naar de ‘gevaarlijke man’. Door vijf verschillende puzzelstukken te vinden op 
het gebied kunnen we weten hoe de man eruit ziet. Daarna is het tijd om hem in de boeien te 

slaan, wat ons lukt !
In de namiddag spelen we enkele balspel-
letjes in de sporthal, waarbij we ons goed 
kunnen uitleven.
Wij kijken met een tevreden gevoel terug op 
deze dag en willen de militaire politie graag 
danken om dit mogelijk te maken. 
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Nieuwtjes uit de salesiaanse gemeenschap
Feestmaanden
De voorbije maanden waren sterk gekleurd door feesten: Kerstmis, Nieuwjaar, Don Bos-
co. En feesten doe je niet alleen. Kerstmis vierden we op Kerstavond en kerstdag eerst 
en vooral gelovig in de kapel van de Clarissen. Op Kerstdag zelf waren jongeren uit het 
jeugdhuis die zich hiervoor inschreven, 
onze gasten aan tafel. Stan zorgde na de 
maaltijd voor aangename en leerrijke ont-
spanning. Samen mochten we ‘droedels’ 
oplossen. Het ging er geanimeerd aan 
toe om de beste prijs te winnen. Ook twee 
anderen jonge salesianen-missionaris: 
Lawrence en Nilesh, die in Heverlee ver-
blijven, leefden een week met ons mee.  
Nieuwjaar vierden we in beperkte kring. 

Op 6 januari vierden we de 81ste ver-
jaardag van Stan. Ook zijn broers en zus 
waren aanwezig. Hoan durfde het aan 
om een Viëtnamese menu te makenEn 
met succes!Op 24 januari keerden zowel 
Biju als Pedro terug na een kort verblijf in 
hun respectievelijk land India en Mexico. 
Eveneens een klein feestje waard!
Het Don Boscofeest ontsnapte niet aan 

de aandacht. Met de jongeren van het dagcentrum zaten we mee aan tafel, ook het per-
soneelsfeest werd charmant ingekleed met weetjes van Don Bosco en in het jeugdhuis 
zorgde Hoan voor de randanimatie. Voor medewerkers, weldoeners, vrienden en sym-
pathisanten van Don Bosco de Takel vierden we op zondag 2 februari met een plechtige 
eucharistie in de kapel van de zusters Clarissen. Zij vormden het zangkoor, aangevuld 
met enkele mannen en vrouwen, geregelde kerkgangers, en dit onder leiding van diri-
gent Jan Steel. In de lokalen van het ‘Zonnelied’ werd de ontmoeting in zusterlijke en 
broederlijke sfeer verder gezet tijdens een receptie.
Feest was het ook voor onze gemeenschap, 
als we op 10 februari bij de zusters Claris-
sen uitgenodigd waren. Na de receptie en 
kaasmaaltijd, mochten we onze kennis testen 
met in groepjes weer droedels op te lossen 
die Stan getekend had. We sloten de avond 
samen biddend af. Tenslotte was er het ver-
jaardagsfeest van Hoan (33 jaar jong).
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Jonge gelovigen
op 11 januari ontvangen we een groep toekomstige vormelingen van de St. Antoni-
usparochie. Hoan en Jos vertelden hen over Don Bosco en over hun eigen roepings-
geschiedenis.
Biju ondersteunt mee de ‘Eerste Dag’ op 7 februari waar hij met de ‘kandidaat‘ eer-
ste communicantjes en enkele jonge springertjes de eucharistie voorbereidde rond het 
thema licht en zand.
Begin februari namen Hoan en Pedro, met nog enkele andere jonge missionarissen uit 
Vlaanderen o.l.v. Jos Claes deel aan een Europese ontmoeting met jonge buiten-
landse missionarissen in Annecy, de plaats waar Franciscus van Sales leefde en 
werkte. Ter plaatse werd het voor hen nog duidelijker welke invloed die man had op het 
leven van don Bosco. Wij worden ook naar hem: salesianen genoemd.

De provinciaal Wilfried op visitatie in Oostende
Van 22 – 25 januari verbleef de provinci-
aal, Wilfried Wambeke in onze gemeen-
schap voor zijn jaarlijkse visitatie. Een 
bezoek dat niet enkel beperkt bleef tot 
persoonlijke gesprekken. Hij nam ook de 
tijd om alles wat er in de takel gebeurt, 
mee te beleven.
Daarom kwam de provinciaal op 28 janu-
ari terug voor een afsluitende conferentie 
van zijn visitatie en een uitleg over het be-
leidsplan van onze salesiaanse provincie.

En ondertussen gaat het gewoon werk met jongeren verder. Dit betekent: sportactivi-
teiten, takelontmoeting en vorming, taarten bakken. Het jeugdhuis dient 13 maart zijn 
deuren te sluiten tot aan de paasvakantie.  Met alle begrip: gezondheid primeert! Dit in 
tegenstelling tot het dagcentrum waar het alle hens aan dek is want door de sluiting van 
de scholen is er de gehele dag aanwezigheid van kids.
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Zeedijk 290-330 - B-8400 Oostende
Tel: 078 156 100

“ De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...)  
In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan 

herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen  in ons adressenbestand.
Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens  uit ons adressenbe-

stand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@donbosco.be “

TRAITEUR 

JAN WYDOOGHE

0479 90 10 19 
info@chefonthemove.be 
www.chefonthemove.be

TRAITEUR 

JAN WYDOOGHE

0479 90 10 19 
info@chefonthemove.be 
www.chefonthemove.be

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE 
T: +32 (0)59 50 50 83

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE 
T: +32 (0)59 50 50 83



Therapeuten voor jongeren 
Oostende 

 
 
 
 
 

 
Laagdrempelige psycho-

therapeutische begeleiding  
voor jongeren 

– anoniem – onmiddellijk –
kortdurend – gratis 

 
Meer info : www.tejo.be 
Kaaistraat 11 Oostende 


