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“ De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...)  
In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan 

herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen  in ons adressenbestand.
Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens  uit ons adressenbe-

stand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@jeugdhulpdonbosco.be “
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ol fosse d’outh 1, 

6660 houffalize

www.vayamundo.eu

ontdek hier
avontuurlijk 
vakantieplezier!

FordStore Oostende - Torhoutsesteenweg 710 - 8400 Oostende  
blijf op de hoogte van alle nieuwtjes  

en weetjes over Unicars, Ford, ...



editoriaal door Kristine

Doe alles uit liefde, niet omdat het moet.
Franciscus van Sales    

Van mondmaskers naar stippen…
Half februari kleurde de barometer van corona en af-
geleiden oranje. “We zijn  op weg naar een speelse 
en hupse lente,” klonk het na het zoveelste over-
legcomité. Daarna was het vlug krokusvakantie. 
Wanneer de krokussen op de midden berm van de 
Elisabethlaan hun koppen opsteken is de lente niet 
meer tegen te houden. Gemaskerd vierden jong en 
oud carnaval om de lenteprins te verwelkomen. Dit 
jaar mochten de witte of gekleurde mondmaskers 
vervangen worden: in de lagere school reeds een 

week voor de krokusvakantie en de wat oudere jongeren in de secundaire scholen 
mochten het na de vakantie opbergen. 
We vervangen met plezier de maskers door een nieuwe move: 
vier kleurrijke stippen op de hand tegen pesten: 
1° Wij verzetten ons samen tegen pesten. 2° Je kan bij 
je ouders of begeleider terecht als  pesten je bang of ver-
drietig maakt. 3° Ik vind pesten niet oké en zal er niet 
aan meedoen. 4° We spreken samen af hoe we pesten 
kunnen vermijden. 
Vanwaar komt eigenlijk het woord pesten?
De pest was een middeleeuwse besmettelijke ziekte die 
vele mensen met de dood trof en men noemde ze wel 
eens de ‘zwarte dood. Ook in de tijd van Don Bosco waren er besmettelijke ziek-
ten. Zo stak op een bepaald ogenblik, rond 1855, in de stad Turijn de erg besmet-
telijke ‘cholera’ de kop op in de armste wijken aan de rand van de stad. Elke dag 
stierven mensen omwille van vervuild drinkwater of voedsel. Don Bosco vertelde 
er over in een avondwoordje. Diezelfde avond boden zich veertien jongens aan in 
de keuken van het eerste Don Boscohuis om kleur te kiezen tegen cholera. Zijn 
mama Margherita steunde hen, gaf een grote fles azijn mee om wonden te ont-
smetten, en haalde alle voorradige lakens uit de kast. De jongeren waren bereid 
in de nabije stadswijk, Borgo Dora, te helpen. Ze trokken naar de armsten met 
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kleding, dranken, verzorgden wonden, deden boodschappen en brachten anderen 
naar hospitalen… Een paar dagen later sloten nog dertig jongeren zich aan bij de 
ziekenoppassers. De jongens van Don Bosco maakten indruk, het nieuws van hun 
engagement kwam ter ore op het stadhuis en burgemeester Notta kwam persoon-
lijk Don Bosco en zijn helpers bedanken. Zo zorgde Don Bosco voor een hechte 
familiesfeer in zijn huis. 

Mocht hij vandaag bij ons zijn, dan zou Don Bosco 
zeker met vier stippen op zijn hand rondlopen en ze 
tonen aan de jongeren. 
De Takel wil in zijn geest verder werken:  een nestge-
voel creëren, aanwezig zijn bij kinderen en jongeren: 
het doet meer dan je denkt. Dat hoeven geen grootse 
gebaren te zijn: samen een vieruurtje eten, een briefje 
in de boterhammendoos, een warme handdruk na een 
schooldag, een lieve knuffel bij verdriet, samen een 
moeilijke les herhalen, luisteren naar elkaars verha-
len, samen spelen, vertrouwen schenken en tips voor 
weerbaarheid bieden…  
Alles uit liefde, niet omdat het moet.

Hopelijk mag de bredere samenleving deze koerswijziging volgen en wordt er gauw 
een punt gezet achter de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne. Wat daar 
gebeurt druist zo in tegen de mensenrechten en ons streven naar een vredevol 
samen leven!
Laat ons allen samen broederlijk en zusterlijk op weg gaan naar het grote en in-
nerlijke bevrijdingsfeest van Pasen. 
Hiervoor delen we dag na dag onze dromen, een glimlach, lief en leed, een hoop-
volle toekomst!



26 januari, de vlag van Don Bosco wappert langs de Elisabethlaan aan de 
Takel. Dan weet je het wel, het feest van Don Bosco is daar! Een ganse week 
naartoe geleefd, startend met een fijne noveen waarbij we dagelijks een mo-
mentje namen om het over Don Bosco te hebben. Zijn levenslijn, een verhaal 
van pater Fred over Don Bosco in de wereld en een speelse quiz laten ons 
weer helemaal onderdompelen in Don Bosco zijn levensverhaal. 

Don Boscofeest in het dagcentrum. Het feest is er eentje om niet gauw te 
vergeten. Christine en Johan koken 
voor ons een heerlijke maaltijd. En 
geef toe, ook zin in een stukje taart bij 
het zien van deze foto?! 
Daarna trekken we er op uit om ver-
trouwens-spelletjes te spelen en me-
kaar beter te leren kennen. We sluiten 
de dag feestelijk af met vers gemaak-
te appelbeignets, dank je wel Lina!! 
Als er één iets is wat we even goed 
kunnen als Don Bosco, dan is het wel 
FEEST vieren! 

Het personeelsevent. Traditiegetrouw brengen we rond de 
herdenking van onze spirituele leider Don Bosco medewer-
kers feestelijk samen. Deze keer origineel in de vorm van 
speeddaten en gespijzigd met de kookkunsten van chef on 
the move Jan! Heerlijk inspirerend!

Op zondag 30 januari waren we present op de Don Bosco-
viering bij de Clarissen. Diezelfde namiddag vierden we 
Don Bosco met de jongeren in het jeugdhuis. 
We begonnen met een quiz en leuke 1 minuut challenges 
die werden gemaakt door vrijwilligster Angela en Salesiaan 
Fred. Daarna verwenden Cristina en Pedro de deelnemen-
de jongeren met lekkere pizza’s. Dankzij de quiz hebben 
de jongeren Don Bosco en zijn werk voor jongeren leren 
kennen. Daarna hebben we met hen verder gepraat over 
het werk van Don Bosco in de wereld. De jongeren waren 
sterk onder de indruk. We sloten af met een avondwoordje 
van Pedro, als traditie van Don Bosco die altijd een zinvolle 
boodschap wou meegeven aan zijn jongeren.
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Lang leve onze vrijwilligers ! 
De Takel zou geen Takel zijn zonder de inzet van tal van vrijwilligers. We kunnen dit niet 
genoeg benadrukken!

We hebben Els die elk vrijdag op post is om lekker te koken en Christine & Johan die 
zich honderduit geven bij alle evenementen en ook paraat zijn om te koken. We hebben 
Lieve en Gratiana, onze vrijwilligers van het eerste uur om kinderen van het dagcentrum 
nabij te zijn in de studie.  

We hebben Karel die zijn schouders onder de ver-
fraaiing van de gang zette, Aurel die de lay-out van 
het Takeltje verzorgt. We hebben Frank die ons on-
der andere helpt waar onze handigheid het laat af-
weten. We hebben Natascha, Annemie, Christine, 
Rik, Inge en Henk die meedenken & steunen met 
ons Takelbeleid en de jongeren van het jongeren-
team die nadenken over het jeugdhuis. We hebben 
Pedro, Hoan en Fred die ongelooflijk veel werk ver-

zetten in het jeugdhuis. We hebben de koks Jan, die ons verwennen met workshops.  
We hebben onze bakkers uit Bentille die met creatief lekkers jongeren meenemen in 
hun bakverhaal. We hebben Alexander die de boekhouding wat op rails probeert te hou-
den. We hebben Frits die jongeren en gezinnen een duwtje geeft in hun zoektocht naar 
zelfstandigheid en Kesha die jong en oud een mooi kapsel bezorgt. We hebben Maarten 
die het onderhoud van ons laptop-en PC- materiaal nauwgezet opvolgt, de stagiairs 
Jolan, Tover, Joke, Twana… En daarnaast hebben we nog heel veel supporters aan de 
zijlijn die ons waar nodig nabij zijn! 

Meer dan dankjewel allemaal voor dat alles!



7 <

Een blik op de jarenlange ‘liefde voor 
Don Bosco’ bij Frits Vandecasteele (82)
Als trouwe aanhanger van de Kajotters, van Car-
dijn kreeg Frits jaren terug de kriebel te pakken om 
zich in te zetten voor jongeren. Dat onder het ge-
kende motto ‘ zien – oordelen – handelen!’. Eerst 
als praktijkleraar in het VTI in Oostende, daarna 
door zijn inzet voor de projecten van DB- Via en 
de Takel.  

We nodigden hem uit voor een interview: een aan-
genaam sappig gesprek! 

Waar ontmoette je ‘Don Bosco’? “ Tijdens een opendeurdag van het VTI waar ik met een 
stand zat over mijn Lourdesreis, kwam pater Stan naar me toe. In ons verre geheugen 
kenden we elkaar van in de Chiro. Stan triggerde mij en toonde de weg naar al die mooie 
werken van Don Bosco in Vlaanderen en ver daar buiten. Dat was het begin van mijn 
tochten voor Don Bosco: ik stapte en reed met de moto voor het goede doel” 

Hoe kreeg je geld bijeen? “ Voor en na elke reis gaf ik spreekbeurten over mijn erva-
ringen in gans het Vlaamse land; ik deed tentoonstellingen op opendeurdagen en zo 
meer… Ik bezocht ook projecten om me enerzijds ervan te vergewissen dat het geld 
goed besteed was, als evenzeer om nog beter te kunnen getuigen. Mijn richtprijs was 
€200 per 1200 km.”

Welke inspiraties bleven je de moed geven door te zetten op je tochten?

“ Twee zinnen uit een brief van Paulus: ‘Het geloof zonder werken is dood’ en ‘Al wat je 
doet voor de allerminsten onder de mijnen, heb je voor mij gedaan’. Ik heb zoveel mooie 
dingen gezien en deels aan deelgenomen toen ik er was, waar ik getuige van ben hoe 
medewerkers van Don Bosco door hun manier van tussen de mensen staan echt een 
verschil ten goede maken voor hun medemensen!”

Hoe omschrijf je jouw inzet? “Prettig gestoord; ik deed dingen die grenzen aan het on-
mogelijke, steeds vanuit liefde voor de spirit van Don Bosco” 

Frits bundelde zijn gedachten en ervaringen in een 
boekje ‘Prettig gestoord’

Wat is de link met de Takel? “Ik was jaren steevast op 6 
december de Heilige Man ☺. Nu draag ik mijn steentje 
bij met steun aan jongeren en gezinnen die in een voor 
hen moeilijke periode een nieuwe start willen maken.”
Welke boodschap wil je aan ons meegeven? “Het komt 
wel goed, blijf erin geloven en laat je verrassen!”
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Wat betekent salesiaan zijn vandaag? 
Salesiaan Fred vertelt…

Eerst en vooral, als salesiaan zijn wij mensen in liefde voor God. Die liefde laten wij 
aan mensen zien door de overtuiging die Don Bosco heeft en die hij in zijn tijd aan 
de kerk en aan de jongeren van Turijn toonde, en later ver buiten Turijn. 
Als salesianen laten wij ons inspireren door Don Bosco. In zijn voetsporen en door 
zijn diepe vertrouwen in de jongeren vanuit zijn tijd blijven wij vandaag ook met 
ons oog gericht op de jongeren van vandaag en al wat zij voor de wereld kunnen 
betekenen. 

Maar wij blijven vooral gevoe-
liger voor de meest kwetsba-
ren. Met wat Don Bosco in 
zijn eigen tijd en zijn context 
heeft meegemaakt, blijven wij 
ook die overtuiging waarma-
ken met als doel ons leven te 
delen met de jongeren, vooral 
degenen met minder kansen.
Salesiaan zijn vandaag is 

geen eenvoudige reis. Het is zeker ook niet voor iemand die een rustig leven wil, 
want ons geloof en onze manier van leven lijken niet van toepassing in onze maat-
schappij van vandaag. 
Wij worden geconfronteerd met heel wat existentiële vragen waarvoor wij soms 
geen duidelijk antwoord aan mensen kunnen geven. Maar er is altijd een weg naar 
eenvoud van ons salesiaans leven. 
Dat is een reis naar nederigheid. Ik denk dat zowel in het salesiaans leven als in het 
religieuze leven in het algemeen er geen plaats is voor mensen die zichzelf machtig 
willen maken of trots zijn. 
Integendeel, wij streven ernaar om dienstbaar te zijn aan de meest verlatenen in 
de maatschappij. We willen er zijn voor de anderen. En voor ons betekenen die 
anderen jongeren. 
Ik ben er ook van overtuigd dat we als salesiaan onze oneindigheid in de eindig-
heid zoeken. Wij verlangen om aan de noden van jongeren te kunnen voldoen. 
Dat is voor mij verantwoordelijkheid nemen is voor mijn roeping als salesiaan  
van vandaag.



In 2022 zet De Takel extra in op sport voor jongeren. Hiervoor gaan we een samenwer-
king aan binnen met stad Oostende alsook tekenden we in voor een internationaal Eras-
musproject Sea & Coast. Sport en spel is als het ware een tweede natuur van de Takel. 
Sedert januari 2022 gaan de jeugdwerkers er weer ten volle tegenaan voor jongeren uit 
verschillende windstreken van de wereld wonende in en rond Oostende.

Het is de bedoeling om naast voetbal de 
jongeren ook kennis te laten maken met 
andere sporten. Het project van Stad Oos-
tende ‘Sociale Sportclub’ kadert zeker in 
deze verbreding. Sofean en Fred nemen 
alle medewerkers en jongeren mee in het 
verrijkende verhaal van sport. Ze rolden al 
een intens sportprogramma uit tot aan de 
zomervakantie.

Het project Sea & Coast is erop gericht om jongeren beter te leren omgaan met trauma-
tische ervaringen. Jeugdwerkers uit Slowakije (Bratislava), Malta (Sliema), Italië(Rome) 
en België (Oostende) wisselen kennis en 
deskundigheid uit omtrent het omgaan met 
stress, angsten, trauma’s die jongeren er-
varen. We laten ons inspireren bij het ont-
wikkelen van een recreatief aanbod door 
de sterkte & positieve invloed van zee en 
meer, strand en kust.
Ze brengen verschillende ideeën, erva-
ringen en expertise over de landsgrenzen 
heen samen om het proces van leren en het  in praktijk brengen te verrijken alsook om 
een  innovatief opleidingsprogramma voor jeugdwerkers te ontwikkelen.
Teresa, Edith en Sofean trekken het project voor de Takel. De samenwerking biedt een 
diverse mix van op kennis gebaseerde praktische en beroepservaring op het gebied van 
jeugdwerk en psychologie. 
Jeugdwerkers komen tot een betere dienstverlening aan jongeren die het bij momenten 
moeilijk hebben en zo jongeren versterken in hun (wel)zijn.
Met het sportief & animatief aanbod voor tieners, pubers en jongvolwassenen én het 
trainen van jeugdwerkers wil de Takel jongeren zich beter in hun vel laten voelen!
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DE TAKEL ZET IN OP HET WELZIJN  
VAN JONGEREN MET SPORT 



De kerstdagen en de overgang van oud naar nieuw brachten vanzelfsprekend wat 
rust en gezelligheid.

De maand januari was traditiegetrouw een drukkere maand. 

De oudste medebroeder, Stan Provoost, mocht op 3 januari zijn 83ste verjaardag 
vieren. Ook al wil de gezondheid niet altijd even goed mee, Stan begon met enthou-
siasme zijn nieuw levensjaar.

Onze Ugandese medebroeder Fred Wamare stond, samen met enkele andere jon-
gere medebroeders, in de laatst rechte lijn in de voorbereiding van zijn eeuwige 
geloften. Een belangrijke periode was de retraite die hij doorbracht in de Trappis-
tenabdij in Westvleteren. 

Op 23 januari waren we met velen aanwezig in Zonnelied van de zusters Clarissen, 
voor de eeuwige professie van Fred. 

Met onze provinciaal Wilfried Wambeke 
als voorganger en begeleid door het koor 
van de zusters werd het een stemmige 
eucharistieviering. Nadien volgde, welis-
waar op beperkte schaal (corona!), een 
receptie en een heel verzorgd feestmaal. 
Met dank aan onze chef-kok Jan.

Jammer dat Stan de viering niet kon 
meemaken omdat hij in de voormiddag 
opgenomen werd in de spoedafdeling 
van het ziekenhuis. Diezelfde dag be-
reikte ons het nieuws dat zijn broer Eu-
geen getroffen was door een trombose. 
Omdat er geen verbetering mogelijk was 
werd hij overgebracht naar de palliatieve 
afdeling. Hij zou overlijden op 26 januari.

Een dag na de eeuwige geloften waren 
we weer aan het feest, zij het heel wat bescheidener. 24 januari is de feestdag van 
Frans van Sales. Don Bosco noemde zijn congregatie naar deze heilige bisschop. 
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NIEUWTJES UIT DE SALESIAANSE GEMEENSCHAP
door Mark Tips   



Zo kregen we de naam ‘Salesianen’. Dit jaar herdenken we bijzonder dat hij 400 
jaar geleden gestorven is.

Op 22 januari startten we met hebben Hoan, Pedro en Fred de negendaagse no-
veen. Tijdens ons noveengebed voelden we ons verbonden met al die mensen die 
een kring vormen rond onze gemeenschap en het werk van de Takel.

Op 30 januari was de eucharistieviering 
van het feest van Don Bosco gepland. 
We waren weer te gast bij de zusters 
Clarissen. De jongeren van Young Spi-
rit zorgden voor een mooie evocatie van 
het begin van het werk van Don Bosco. 
Heel inspirerend. Omwille van de coron-
aperikelen was het een eerder beperkte 
viering en konden we de aanwezigen niet 
uitnodigen voor een receptie. Dan maar 
hopen op volgend jaar.

De dag van het feest van Don Bosco 
maakten we in onze gemeenschap tot 
een feestelijke dag. We voelden ons ver-
bonden met die beweging die over de 
hele wereld (in 135 landen) de Don Bo-
scovlag laat wapperen.

Met onze gemeenschap waren we op 1 
februari in de Sint-Franciscuskerk aan-
wezig op de uitvaartdienst van de broer 
van Stan.

Twee medebroeders ondernamen nog een buitenlandse reis. Fred trok naar Slo-
venië op bezoek bij een vriend priester  en de salesianen in opleiding. Pedro ver-
tegenwoordigde onze provincie in Fatima, waar een bijeenkomst plaats vond in het 
kader van de Jeugdpastoraal.

En als kers op de taart, gingen we begin maart met 4 medebroeders uit Oostende 
mee nadenken in Drongen tijdens het Kapittel van de Salesianen uit onze provincie 
België en Nederland.

We mogen uitzien naar het eerste lentegevoel en naar het leven zonder corona!
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Wist - je -TAKELdaTJES ?  Wist  je  dat… 

	
  

-­‐	
  …	
  je	
  sinds	
  kort	
  terug	
  iets	
  kan	
  bestellen	
  in	
  de	
  bar	
  van	
  het	
  jeugdhuis?	
  
Pizza,	
  brownies,	
  frisdrank,	
  ijsjes,	
  …	
  Kom	
  maar	
  eens	
  langs!	
  	
  	
  

-­‐	
  …we	
  iedereen	
  zo	
  ontzettend	
  dankbaar	
  zijn	
  om	
  ons	
  te	
  steunen	
  zodat	
  
we	
   onze	
   droom	
   van	
   een	
   bergexpeditie	
   met	
   jongeren	
   konden	
  
waarmaken?	
  

-­‐	
  …	
  we	
   in	
  Vencimont	
   tijdens	
  ons	
  zomerkamp	
  minder	
   regen	
  hadden	
  
dan	
  verwacht	
  en	
  we	
  hierdoor	
  toch	
  veel	
  in	
  de	
  rivier	
  konden	
  spelen?	
  

-­‐	
   …Salesiaan	
   Fred	
   voor	
   een	
   jaar	
   lang	
   komt	
   meehelpen	
   in	
   het	
  
jeugdhuis?	
  Mercietjes!	
  

-­‐…	
   jong	
   en	
   oud	
   met	
   pijn	
   in	
   het	
   hart	
   van	
   Biju	
   en	
   Chelsey	
   afscheid	
  
hebben	
  genomen	
  deze	
  zomer?	
  

-­‐	
  …	
  Peter	
  tijdens	
  zijn	
  vakantiedagen	
  met	
  parapente	
  een	
  ongelukkige	
  
val	
  maakte	
  in	
  Spanje?	
  We	
  wensen	
  de	
  sportieve	
  Peter	
  een	
  spoedig	
  en	
  
volledig	
  herstel	
  toe.	
  

-­‐…	
  Bieke	
  Peter	
  vervangt?	
  Ze	
  leerde	
  de	
  stiel	
  bij	
  ons	
  als	
  stagiaire!	
  

-­‐	
   …	
   het	
   nieuwe	
   schooljaar	
   zeer	
   vlot	
   is	
   begonnen?	
   De	
   jongeren	
   en	
  
ouders	
  als	
  support	
  verdienen	
  een	
  dikke	
  pluim!	
  

-­‐	
  …	
  er	
  eind	
  september	
  twee	
  nieuwe	
  Europese	
  vrijwilligers	
  het	
  team	
  
van	
   het	
   Jeugdhuis	
   een	
   jaar	
   lang	
   komen	
   versterken?	
   Cristiana	
   komt	
  
uit	
  Roemenië	
  en	
  Ángela	
  uit	
  Spanje.	
  Welkom!!!	
  

-­‐…Anne	
   en	
   Lina	
   zich	
   ten	
   volle	
   hebben	
   gegeven	
   in	
   hun	
   nieuwe	
  
projecten	
   speelpleinondersteuning	
  en	
   	
   1	
  Gezin	
  1	
  Plan?	
  We	
  hebben	
  
hen	
  gemist	
  in	
  de	
  Takel	
  maar	
  zijn	
  trots	
  dat	
  ze	
  dit	
  zo	
  goed	
  doen!	
  

VERWENMIDDAG EN OPENDEUR 
Op 11 februari mochten we genieten van een stralende zon. Deze was speciaal van de 
partij voor onze sponsorlunch en opendeurdag voor de scholen. We ontvingen sponsors 
en supporters aan de zijlijn. We wilden hen graag extra bedanken en verwennen voor 
hun steun. 

We maakten van de gelegenheid gebruik 
om het lint door te knippen van onze kers-
verse inkom! Het werd een fijne middag 
met wat algemene uitleg over de werkin-
gen, maar ook een fijne aperitief met brood-
jeslunch. De kinderen hadden op voorhand 
voor het dessert gezorgd. 
Om 15u gingen de deuren dan opnieuw 
open, maar ditmaal voor de leerkrachten, 
zorgjuffen, directies, CLB’s, brugfiguren, … 

die een link hebben met 1 van onze jongeren. We mochten heel wat geïnteresseerden 
ontvangen, en heel wat jongeren konden zelf een rondleiding geven aan hun juf, mees-
ter of directie. Ook daar hoort natuurlijk een hapje en drankje bij. Na dit alles konden we 
nog genieten van een sterk staaltje teamwork, want ook de opkuis ging razend vlot en 
op die manier kon een geslaagde, zonnige dag mooi afgesloten worden.
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• We het fantastisch vinden dat we meer dan 25 mensen konden verwennen 
op onze verwennamiddag? 
• Peter na maanden revalidatie terug aan de slag kan in de kan Takel? We 
zijn allemaal super blij en verwelkomen je met hem 
met open armen! 
• Een minpunt hierbij is dat we van ons Bieke af-
scheid moeten nemen?! Ze mag haar talenten nu 
inzetten in een nieuwe job als contextbegeleidster 
bij Arcade. Bedankt voor alles Bieke, het ga je goed! 
• We na een lange zoektocht in het jeugdhuis een 
nieuwe jeugdwerkster hebben?  Welkom Isabelle! In 
volgende editie stellen we jou uitgebreid voor.
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Therapeuten voor jongeren 
Oostende 

 
 
 
 
 

 
Laagdrempelige psycho-

therapeutische begeleiding  
voor jongeren 

– anoniem – onmiddellijk –
kortdurend – gratis 

 
Meer info : www.tejo.be 
Kaaistraat 11 Oostende 


