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INKOMHAL DE TAKEL: 
EEN VERNIEUWDE LOOK

In 2017 verbouwden we het dagcentrum met 
de focus op licht, openheid en functionali-
teit. Dat werd een geslaagde onderneming, 
al zeggen we het zelf.

De budgetten schoten echter tekort om de 
inkomhal mee in het bad ter vernieuwing te 
steken. Dankzij een financiële impuls van 
Vastgoed Alysee en met behulp van onze 

vriend de huizes Karel Vandeweghe en Orac Decor onthalen we 
binnenkort alle bezoekers warm ”met klasse”!

“ De Takel houdt uw persoonsgegevens bij in functie van hun activiteiten (zoals het tijdschrift, uitnodigingen,...)  
In opvolging van de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die op 25 mei 2018 in voege ging, willen we je eraan 

herinneren dat je contactgegevens zijn opgenomen  in ons adressenbestand.
Indien u dit niet langer wenst, dan kunt u ons dat altijd laten weten zodat we uw gegevens  uit ons adressenbe-

stand kunnen verwijderen. Dat kan op het volgend mailadres: dagcentrumdetakel@jeugdhulpdonbosco.be “



editoriaal door Kristine

“MOGEN WIJ ONS LATEN VERRASSEN 
DOOR DE GLIMLACH VAN GOD?”    

Terwijl ik even zat te mijmeren over het decembernummer van het Takeltje en mijn 
pen allerlei kronkels op het papier tekende, viel mijn blik op een kleine artikeltje 
van de negende opvolger van Don Bosco dat 
bovenstaande titel droeg en waarin hij een kind 
beschreef als de glimlach van God. 

Spontaan dacht ik terug aan onze laatste pasta-
avond. De jongste kapoen van een gezin kon 
nog niet lopen, maar op handen en voeten 
kroop ze haar neefje achterna naar de stand 
van de koffie en het dessert. 
Mocht dat een olympische sport geweest zijn, 
de kleine pagadder zou zeker een medaille be-
haald hebben. 
De volwassenen die langzaam aanschoven met een bord in de handen voor de 
pasta: zij glimlachten.
Een lach dat we iedereen toewensen om ook in donkere dagen die vreugde te kun-
nen plukken.

Wanneer dit nummer van Takeltje in je bus valt of in je zetel ligt, is het bijna Kerst-
mis. Wij vieren de geboorte van het kindje dat ons de boodschap van liefde bracht. 
De geboorte herinnert ons eraan dat ons diepe vrede werd geschonken opdat wij 
verder kunnen bouwen aan een vredevolle wereld. Een wereld waarin oorlog en 
geweld ophouden en waarin iedere man en iedere vrouw, ieder kind en iedere jon-

gen, kan leven met de waardigheid die hen 
toekomt. Natuurlijk is het dit soms moeilijk 
voor ons is, omdat wij de volledige vrijheid 
hebben om te maken en ongedaan te maken, 
om te bouwen en af te breken, om toe te voe-
gen en af te trekken Soms zetten we stappen 
achteruit, terwijl we in staat zijn de weg naar 
een betere wereld in te slaan!
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Daarom nodig ik deze Kerst allen uit – ondanks de miserie die ons kwelt - om niet 
op te geven en ons te laten verrassen door die glimlach die zich vertaalt in zo veel 
eenvoudige dingen. 
Een mooi menselijk voorbeeld is de aanwezigheid van een baby of peuter: we glim-
lachen automatisch om zijn/haar glimlach te ontlokken. 
Wanneer die glimlach op zijn beurt stralend wordt en zich over het gezicht van het 
kind verspreidt, brengt dat grote vreugde in ons teweeg, want het is een teken van 
eenvoud in al zijn schoonheid en onschuld. 

Zo kun je ook glimlachend de bijdragen van dit Takelnummer lezen.



’s Morgens werd het feestelijk gebeuren ingezet met een uitgebreid ontbijt in de Takel. 
Onder escorte van de militaire politie werden de Takelaars met de bus gevoerd voor een 

bezoek aan de Dodengang in Diksmuide, dit onder leiding 
van Cdt Sinnesael. Ook Majoor Koen Abts was erbij. 
Na het verorberen van een maaltijd in Kwartier Lombardsij-
de, namen MP’s Vincent, Andy, Philippe, Kevin, Olivier en 
korpscommandant Jurgen de kids mee op sleeptouw in een 
origineel oriëntatie-speurneuzen-overlevingsspel.
Tot slot was er een receptie met officieel gedeelte in De 

Takel over het waarom van deze feestdag. De 
Takel kreeg van’ hun peter’ er surplus een che-
que ter waarde van € 1500 bovenop.
Majoor Koen Abts van de Militaire Politie en 
Kristine Decroos van de Takel lichten toe hoe 15 
jaar geleden op 13 oktober 2006 een oorkonde 
en plechtige engagementsverklaring tot stand 
kwam tussen dagcentrum de Takel en de Militai-

re politie, Detachement Echo van Lombardsijde. Sindsdien laten ze elkaar niet meer los!
Naast deze onschatbare activiteiten, is er ook financiële ondersteuning door de MP’s 
van de Takelwerking!  Een betere peter kon het dagcentrum niet dromen!!!! 
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15 jaar peterschap MP-GROUP - DE TAKEL
Een delegatie van Military Policy Group kwam op 5 november hun peterschap van 
dagcentrum de Takel beteugelen.  
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TAKELweeTJES JEUGDHUIS 
Teamdriedaagse met het jeugdhuis

Begin oktober trokken de collega’s van het jeugdhuis 
naar het Don Bosco-verblijf in Assel. Er werd volop 
aan teambuilding gedaan en ze bespraken uitvoerig 
alle talenten en de rollen die ieder teamlid op zich 
neemt. We brachten een bezoekje aan een Don Bos-
co jeugdhuis is Apeldoorn om te ontdekken hoe onze 
Nederlandse collega’s de Salesiaanse gedachte in 
de praktijk brengen. De teamdriedaagse was een ge-
zellig samenzijn waarbij de teamleden elkaar beter 

leerden kennen, inclusief kook- en kaartkunsten! Bovendien was het een blij weerzien 
met ex-collega Biju en konden we gezellig meevieren met de verjaardag van een Sale-
siaanse broeder. We kijken al uit naar volgend jaar!

Welkom Cristianna en Àngela
Begin oktober verwelkomden we twee nieuwe Europese vrijwilligers die 
een jaar zullen meedraaien en ons een handje komen toesteken in het 
jeugdhuis. Cristianna (22) komt uit Roemenië, studeert communicatiewe-
ten-schappen en is heel gemotiveerd om België en onze werking beter te 
leren kennen. 
Àngela komt uit Spanje, 30 jaar en deed als sociaal werker 

al heel wat ervaring op met vluchtelingen in het bijzonder. We zijn ervan 
overtuigd dat zij van ons en wij van hen zullen bijleren. WELKOM!

Vakantiemodus in het jeugdhuis
Er stonden terug activiteiten op de planning tijdens 
de herfstvakantie. Teresa trok met negen meis-
jes naar een spookachtig Bellewaerde, er werden 
pompoenen gedecoreerd en Fred ging bowlen 
met de jongeren. We kregen ook bezoek van ABC 
aan Zee. We leerden zo heel wat nieuwe jongens  
kennen en waren blij om kennis te maken met zo’n 
mooi Oostends project. Benieuwd naar wat de (extra  
lange) kerstvakantie brengt? Hou onze Instagram en  

Facebook maar in de gaten!

ADIEU FRAN EN ARNAULD!
Ook al lijkt het bijna een gewoonte, toch blijft het pijn doen aan vele harten: afscheid 
nemen.  De voorbije maand zagen wij onze enthousiaste muzikale Spaanse vrijwilliger 
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Fran huiswaarts vertrekken.  Ook onze sportieve vaste medewerker Arnauld verliet de 
keet en gaat een nieuwe werkuitdaging aan.  Jongeren en medewerkers zullen jullie 
missen: het gaat jullie goed! 

PASTA-FESTIJN
Voor het pasta-festijn ten voordele van de Takel was er veel in vrijetijd - en vormingscen-
trum Duin en Zee op zaterdag 27 november. Heel wat hongeren kwamen afgezakt naar 
de Oosteroever om hun voetjes onder tafel te schuiven, ook de afhaalpasta had succes. 

De  opbrengst van dit eetfestijn vloeit naar 
jongerenprojecten van dagcentrum en 
jeugdhuis De Takel. Het pastafeest was 
enkel mogelijk dankzij materiële steun van 
Corleone en een vaste ploeg medewerkers.
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De teamdriedaagse was een fijne afwisseling van in- en ontspanning. Zo hadden 
we het eerst wandelend per twee over belangrijke hot-items van de werking, daarna 
deelden we opmerkzaamheden in groep, We stonden uitgebreid stil over de visie 
van de leefgroep en bedachten ideeën voor onze beleidsplanning voor 2022. Met 
inspiratie van het veerkrachtmannetje, deelden we met elkaar wat onze sterktes 
zijn om moeilijke Takelmomenten te overstijgen. voor handen waren 😉. Naast ver-
gaderen, ontdekten we met de fiets de mooie natuur in de Hoge Veluwe, maakten 
we rustgevende wandelingen op het terrein en haalden we onze creatiefste kant 
naar boven om kunst te maken voor in het meditatiebos. 
Uiteraard voor wie ons kent: er was voldoende koffie, thee en sneukelingen! Met 
gevulde magen, vol frisse ideeën en goede moed keerden we huiswaarts naar de 
Vlaamse kust. We kunnen terugkijken op heel geslaagde teamdriedaagse. 
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TAKELTJES UIT HET DAGCENTRUM
TeamBUILDING
Op 11, 12 en 13 oktober sloot het dagcentrum voor eventjes de deuren en trokken 
wij met het team drie dagen op Teamdriedaagse naar een Don Bosco huis in Assel, 
Nederland. Daar werden we hartelijk ontvangen door onze goeie vriend Biju!

Spring, duik, ga compleet kopje onder. Het levert  altijd meer op dan wanneer je 
wacht op een wonder! Liefs, vanwege het Takelteam

KERMIS
Wat een verrassing dat het feest van de kermis mocht plaatsvinden. 
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Stad Oostende en de foorkramers trak-
teerden ons op een namiddagje kermis-
attracties.  Hartelijk dank namens groot 
en klein!!!Met als slot de oliebollen en 
popcorn niet te vergeten!

SPELLETJESNAMIDDAG 
voor groot en klein
Onder leiding van Jan Beyen konden 
ouders en kids een ganse woensdagmid-
dag in november naar hartenlust met allerlei gezelschapsspelen experimenteren. 
De foto’s vertellen.



Herfstvakantie
Het vallen van de bladeren, de mooie 
herfstkleurschakeringen in het land-
schap, een plensbui af en toe; dan weet 
je het wel: de herfst is in het land. Tijdens 
de herfstvakantie hebben we genoten 
van een strategobosspel met zijn allen. 
Zelfs met botjes aan, maakten verschil-
lende gasten kennis met de natte onder-
grond van het ‘bosje’. We staan samen 
stil met Pedro bij allerzielen, door fragmenten uit de film ‘Coco’ te bekijken. Samen 
een grappige film kijken en genieten van vers gebakken pannenkoeken door de 
jongeren, deden we op een regenachtige dag. Afsluiten deden we met een zalige 
Mp-activiteit om ons 15-jarig Peterschap te vieren 

Begeleiden stagiairs
Weer een frisse wind in de Takel: Tover, orthopedagogie HoGent en Jolan, gradu-
aat orthopedagogie Howest Brugge doen hun stage in de leefgroep. Het is altijd fijn 
jonge mensen te mogen begeleiden in het leren, voelen en ondervinden van het 
‘vak’. Het doet ons zelf soms stilstaan bij ons handelen. Zo blijven we allen samen 
groeien om de jongeren en hun gezinnen nog beter te kunnen ondersteunen. 

SINTERKLAAS EN PIET OP BEZOEK
Dit jaar kwam het hoog bezoek enkel 
voor de kids van de Takel.
Zij kregen wel geschenkjes mee voor 
hun broers en zussen 
Hartelijk dank lieve Sint en Piet.  We 
wensen jullie een goeie tocht terug!

Onderonsje
Na een hele lange corona-pauze kon het 
onderonsje EINDELIJK weer opstarten. 
Laten we jullie ervan overtuigen: de nood 
aan ontmoeting met mekaar was hoog 
nodig. 
Gezellig samen zijn op maandagmiddag 
van 14u tot 16u, mocht u er nood aan 
hebben: wees welgekomen! 
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NIEUWTJES UIT DE SALESIAANSE GEMEENSCHAP   
Om het nieuwe werkjaar goed te starten gaan Pedro en Mark naar een samen-
komst in Oud-Heverlee met de directeurs en de provinciale raadsleden. Op de 
agenda staan: voorbereiding van de canonieke visitatie door de regionaal overste 
en het beleidsplan 2021-2022.

8 september verneemt Stan Provoost het overlijden van zijn broer Oscar.

Mark gaat feesten in Lommel: op 10 september wordt zijn moeder 100 jaar.  
Proficiat!

Fred, onze Ugandese medebroeder zal zich in de komende maanden samen met 
drie andere medebroeders voorbereiden op zijn eeuwige professie. 

Traditiegetrouw gaan begin september de medebroeders een weekje op vakantie. 
Omwille van zijn gezondheid blijft Stan thuis. De vakantieplaats is zoals vorig jaar: 
Jospitalité in Vencimont.

Op 26 september is Pedro voorganger in de eerste communieviering in de Kerk van 
Sint-Jan. Zowel Pedro als Mark nemen voor het eerste deel aan de priesterconfe-
rentie van de Oostendse priesters.

Tijdens de maandelijkse medebroedersvergadering wordt ook voor onze gemeen-
schap het jaar gepland en wordt het gemeenschapsproject in een definitieve vorm 
gegoten.

Pedro, Hoan en Fred gaan met het jeugdhuis enkele dagen naar Assel  in Neder-
land om te evalueren, te plannen en zo een hechter team te vormen.

Vier leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Assebroek komen op 14 en 
15 oktober meeleven in De Takel. In de voormiddag zijn ze te gast in de gemeen-
schap.

Don Roman Jachimowicz, onze regionaal overste, komt op 28 en 29 oktober mee-
leven in onze gemeenschap. Zo maakt hij mee dat we op 29 oktober het feest 
vieren van Don Rua, de eerste opvolger van Don Bosco. In de namiddag van die 
dag brengt de directeur hem naar Eeklo waar hij toelichting krijgt over de sector van 
de Jeugdhulp.

Begin november nemen de medebroeders deel aan een bezinningsdag waarin de 
figuur van Don Albera, de tweede opvolger van Don Bosco wordt voorgesteld.

Met de adventsperiode krijgen we de gelegenheid om ons voor te bereiden op het 
kerstfeest.
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Wist - je -TAKELdaTJES ?  Wist  je  dat… 

	
  

-­‐	
  …	
  je	
  sinds	
  kort	
  terug	
  iets	
  kan	
  bestellen	
  in	
  de	
  bar	
  van	
  het	
  jeugdhuis?	
  
Pizza,	
  brownies,	
  frisdrank,	
  ijsjes,	
  …	
  Kom	
  maar	
  eens	
  langs!	
  	
  	
  

-­‐	
  …we	
  iedereen	
  zo	
  ontzettend	
  dankbaar	
  zijn	
  om	
  ons	
  te	
  steunen	
  zodat	
  
we	
   onze	
   droom	
   van	
   een	
   bergexpeditie	
   met	
   jongeren	
   konden	
  
waarmaken?	
  

-­‐	
  …	
  we	
   in	
  Vencimont	
   tijdens	
  ons	
  zomerkamp	
  minder	
   regen	
  hadden	
  
dan	
  verwacht	
  en	
  we	
  hierdoor	
  toch	
  veel	
  in	
  de	
  rivier	
  konden	
  spelen?	
  

-­‐	
   …Salesiaan	
   Fred	
   voor	
   een	
   jaar	
   lang	
   komt	
   meehelpen	
   in	
   het	
  
jeugdhuis?	
  Mercietjes!	
  

-­‐…	
   jong	
   en	
   oud	
   met	
   pijn	
   in	
   het	
   hart	
   van	
   Biju	
   en	
   Chelsey	
   afscheid	
  
hebben	
  genomen	
  deze	
  zomer?	
  

-­‐	
  …	
  Peter	
  tijdens	
  zijn	
  vakantiedagen	
  met	
  parapente	
  een	
  ongelukkige	
  
val	
  maakte	
  in	
  Spanje?	
  We	
  wensen	
  de	
  sportieve	
  Peter	
  een	
  spoedig	
  en	
  
volledig	
  herstel	
  toe.	
  

-­‐…	
  Bieke	
  Peter	
  vervangt?	
  Ze	
  leerde	
  de	
  stiel	
  bij	
  ons	
  als	
  stagiaire!	
  

-­‐	
   …	
   het	
   nieuwe	
   schooljaar	
   zeer	
   vlot	
   is	
   begonnen?	
   De	
   jongeren	
   en	
  
ouders	
  als	
  support	
  verdienen	
  een	
  dikke	
  pluim!	
  

-­‐	
  …	
  er	
  eind	
  september	
  twee	
  nieuwe	
  Europese	
  vrijwilligers	
  het	
  team	
  
van	
   het	
   Jeugdhuis	
   een	
   jaar	
   lang	
   komen	
   versterken?	
   Cristiana	
   komt	
  
uit	
  Roemenië	
  en	
  Ángela	
  uit	
  Spanje.	
  Welkom!!!	
  

-­‐…Anne	
   en	
   Lina	
   zich	
   ten	
   volle	
   hebben	
   gegeven	
   in	
   hun	
   nieuwe	
  
projecten	
   speelpleinondersteuning	
  en	
   	
   1	
  Gezin	
  1	
  Plan?	
  We	
  hebben	
  
hen	
  gemist	
  in	
  de	
  Takel	
  maar	
  zijn	
  trots	
  dat	
  ze	
  dit	
  zo	
  goed	
  doen!	
  

• Het terug vroeg donker is en het daarom belangrijk is om zichtbaar te 
zijn in het verkeer?
• Lichtjes en fluo kledij hier zeker bij kunnen helpen?
• Stagiaire Tover een goeie tussentijdse evaluatie had en ze hierdoor 
terug een stap dichter is tot afstuderen? 
• Edith eerst nobel verder huppelde en dan toch 
thuis moest blijven om haar beenbreuk te laten 
genezen, Peter achterna?
• Iedereen heel blij is dat ze terug is?
• We wel langer moeten wachten op de terug-
komst van Peter maar z’n plaats in het dagcen-
trum warm houden? 
• Bieke de vervanging van Peter zeer goed doet? 
Uitbreiding gevraagd!

• Bieke naast haar diploma ook haar rijbewijs 
haalde! Applausje. 
• De jongeren van de Takel de kermis terug 
onveilig hebben gemaakt en dit fantastisch leuk 
vonden?
• We de kermisuitbaters en stad Oostende zeer 
dankbaar voor zijn?
• We het vervelend ding 
dat ons al bijna twee jaar 
teistert, niet meer bij naam 

willen noemen? Misschien helpt het om het dood 
te zwijgen!
• De maanden november en december in de Ta-
kel dé feestmaanden bij uitstek zijn? verjaardag 
Anne, Edith, Peter, Emilly, Lina, Sinterklaas, To-
ver, Mehrez, Israah, kindje Jezus op Kerstmis, …. 
Met een knipoog naar het Nieuwe jaar: Anneke, 
Stan, Kathy, Noa…. 
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Zeedijk 290-330 - B-8400  
Oostende - Tel: 078 156 100

TRAITEUR 

JAN WYDOOGHE

0479 90 10 19 
info@chefonthemove.be 
www.chefonthemove.be

TRAITEUR 

JAN WYDOOGHE

0479 90 10 19 
info@chefonthemove.be 
www.chefonthemove.be

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE 
T: +32 (0)59 50 50 83

Verenigingstraat 39 - 8400 OOSTENDE 
T: +32 (0)59 50 50 83

FordStore Oostende - 
Torhoutsesteenweg 710 - 8400 Oostende  

blijf op de hoogte van alle nieuwtjes  
en weetjes over Unicars, Ford, ...



Therapeuten voor jongeren 
Oostende 

 
 
 
 
 

 
Laagdrempelige psycho-

therapeutische begeleiding  
voor jongeren 

– anoniem – onmiddellijk –
kortdurend – gratis 

 
Meer info : www.tejo.be 
Kaaistraat 11 Oostende 


